
 

Startzondag  

van de  

Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.  

Op 1 september 2024 om 10:30 uur  

In het Arboretum te Oudenbosch  

  

Thema:  Als Nieuw. Leven in het 

licht van het Koninkrijk 

 

 

  
 

 

Voorganger: ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 
Ouderling van dienst: Elivia Jongerius  
Lector: Aad-Jan van der Ven 
 
M.m.v. Wim de Veth, saxofoon 
Organist: Ger Blok 
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ORGELSPEL  

WELKOM EN MEDEDELINGEN  

ZINGEN: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste  

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,    

zingende vogels geven hem door.  

 Dank voor het zingen, dank voor de morgen,    

beide ontspringen nieuw aan het woord.  

  

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,    

vochtige gaarde, geurig als toen.     

Dank voor gewassen, grassen en bomen,     

al wie hier wandelt, zie: het is goed.  

  

3.Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,    

licht dat ooit speelde waar Eden lag.     

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,    

dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

  

BEMOEDIGING EN GROET  

  

ZINGEN: Lied 910: Soms groet een licht van vreugde  

    

GEBED  om ontferming 

 

Loflied lied 885 Groot is Uw trouw o Heer 

 

Gebed om het licht van de Heilige Geest 
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We luisteren naar: Via Dolorosa (op sopraansaxofoon) (Wim de Veth)  

  

SAMEN MET DE KINDEREN ZINGEN WE:  EL 440: 1, 2, 3   

Hoor de vogels zingen weer 

 

GESPREKJE, AANSLUITEND KINDERNEVENDIENST  

 

1e lezing: Marcus 1 vers 15 

 

Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God 

is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’ 

 

 zingen lied 967: 1,2,6 Zonne der gerechtigheid 

 

2e  LEZING: Romeinen 12: 1-9a 

 

1Broeders en zusters,  

met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 

levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is 

de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet 

aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw 

gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat 

goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 

3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen 

dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. 

U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het 

geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. 4Zoals 

ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 

dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus 

en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We hebben 

verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons 

geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in 
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overeenstemming met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft 

bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 

onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, 

moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie 

leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet 

daarin blijmoedig zijn. 

9Laat uw liefde oprecht zijn. 

 

Romeinen 12:1 en 2 uit The message (Eugene Peterson)  

 

Leg je leven voor God neer. 

 

1-2 Dit is wat ik wil dat jullie doen, met Gods hulp: neem je gewone, 

alledaagse leven -je slapen, eten, werken en ontspannen- en leg 

het aan Gods voeten neer als een offer. Het beste dat jij voor Hem 

kunt doen, is omarmen wat Hij voor jou heeft. Pas je nooit zó aan 

aan de cultuur dat je er niet eens meer over na hoeft te denken of je 

erbij past, maar richt in plaats daarvan  je aandacht op God. Dan 

verander je van binnenuit. Zorg dat je onmiddellijk herkent wat Hij 

van je vraagt, en geef er meteen gehoor aan. De cultuur waar jij 

deel van uit maakt, probeert je altijd mee te sleuren naar haar 

niveau van onvolwassenheid, maar God haalt het beste in je naar 

boven. Hij brengt je tot volwassenheid. 
 

 

ZINGEN: lied 834 vernieuw Gij mij 

 

VERKONDIGING:  

 

ZINGEN: lied 756: 1,2,4,5,6 Laat komen Heer uw rijk  
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GEBEDEN , Onze Vader  

  

We luisteren naar : Field of Grace (op altsaxofoon) 
 
Collecte 
 

SLOTLIED: Kroon Hem met gouden kroon EL 140 

  

ZEGEN  

    

ZINGEN: Lied 416: 4  

  

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, in 

zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.   
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