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DIVERSE ADRESSEN 
 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 05-29117914 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder:vacant 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. C. Groothoff 06-20581524 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. I. Kriekaard 0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 

Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  06-27187352 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 
MEDITATIEF 
 
Wijzen uit het Oosten. 
 
Het verhaal van de Wijzen uit het oosten is voor velen van ons een 
vertrouwde geschiedenis. Vanuit een ver land komen ze, om te zien wie er 
geboren is. Een bijzondere ster was opgegaan. Het moet wel een 
koningskind zijn. Ze hebben er een lange reis voor over. Ze komen en 
zoeken. Zoeken op allerlei, eerst ook verkeerde plaatsen. Ze verwachten 
dat er een Koningskind geboren is in het paleis van Herodes. Dat was een 
verkeerde veronderstelling. Herodes schrok zich een hoedje. En heeft 
verkeerde plannen voor ogen, om dit eventuele kind uit de weg te ruimen. 
‘Houd me op de hoogte’, zegt hij. Ja ja… 
Ze trekken verder en komen in Bethlehem. Daar vinden ze het kind met 
zijn ouders. Een kind in armoedige omstandigheden. In een eenvoudig 
huis of stal. Je zou zeggen: Bepaald geen koningskind. Ze vinden Jezus 
en openen ‘hun kistjes met kostbaarheden.’ Ze geven goud, wierook en 
mirre.  
Er bestaan prachtige afbeeldingen van deze wijzen. Drie koningen die op 
hun kamelen komen aanschrijden. De geschenken in hun hand. In de 
nieuwe Bijbelvertalingen worden ze ‘magiërs’ genoemd. Het blijft een 
intrigerende geschiedenis. Dat mensen gedreven door ‘iets’ (een ster, een 
droom, een teken) op zoek gaan…  
Deze wijzen worden zelf vaak afgebeeld als koningen. En toch gaan zij op 
zoek naar het geboren Koningskind. En hoe eenvoudig ze Hem ook 
aantreffen, ze twijfelen niet om Hem hun geschenken te geven. 
Zo kunnen ook wij ons afvragen wat wij dit Koningskind Jezus kunnen 
geven. Onze geschenken: goud, wierook, mirre? Ons geld, ons goed? In 
sommige kerstliederen wordt gezongen: Ik geef U mijn hart. Ik geef U 
mijzelf als een geschenk. Ik geef de rijkdom van mijn leven. Onszelf te 
geven is waar het uiteindelijk om gaat. Ons leven gaan leven in verbinding 
met dit Koningskind!  
 
Een gezegende kerst! 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
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GEBED (n.a.v. E.L. 362) 
 
Heer, dank U dat wij met al Uw kinderen wereldwijd, 
U mogen aanbidden.  
Dat we mogen zingen van Uw trouw, 
van Uw majesteit.  
 
We weten van het kwaad in de wereld, 
van machtsvertoon. 
Maar ook van Uw licht, 
Het licht van de overkant,  
Uw licht dat al over ons gezicht valt. 
 
Daar bidden we om Heer. 
Dat we niet bitter zullen worden, 
niet cynisch. Vanwege alles dat gebeurt. 
Ook in onze eigen levens. 
Dat wij vanwege ónze onmacht in dingen 
niet wantrouwend worden, of hatelijk. 
Maar dat we ons steeds weer door U laten optillen. 
Ook in onze donkere momenten.  
 
Wees voor ieder van ons 
een levend teken. 
Zodat ook wij zelf  
levende tekenen mogen worden, van U. 
 
Geef ons Uw vrede 
Die het verstand te boven gaat. 
Door Jezus Christus onze Heer. Amen  
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
En zo naderen we alweer het einde van het jaar. Een veelbewogen jaar, in 
velerlei opzichten. De ene oorlog na de andere, natuurrampen, mensen 
die elkaar te na komen en elkaar niet meer tolereren, persoonlijke ellende 
soms. Maar toch wordt het weer Kerst, het licht laat zich niet verdrijven. 
Dat kunt u zien en horen, in de diverse vieringen die er gaan plaatsvinden, 
in ontmoetingen, in berichten, ook in deze kerkklok, waarin trouwens ook 
wordt teruggekeken op diverse mooie zaken. 



-KERKKLOK- 
 

5 
 

In het nieuwe jaar is de eerste bijzondere gebeurtenis de oecumenische 
dienst in de Basiliek in Oudenbosch, op 19 januari.  
Een week daarna, vanaf 26 januari, kunt u weer de kopij inleveren voor 
de volgende kerkklok. De volgende data daarvoor zult u in die editie 
vinden. 
 
Ik wens u allen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 
gezond en hoopvol nieuw jaar! 
 
N. Blok 
 
TERUGBLIK OP DE OOGSTMAALTIJD 
 
Afgelopen 6 november is er de jaarlijkse oogstmaaltijd voor onze 
gemeenteleden vanaf de 69-jarige leeftijd geweest. Het thema dat dit jaar 
gehanteerd is voor de menu’s, was de echte Hollandse pot, de 
overbekende stamppotten.  
 
Ook dit jaar mochten we zien en beleven dat velen zich weer  
belangeloos hebben ingespannen.  
De samenwerking tussen de Kerkelijke Gemeenten om deze 
oogstmaaltijd tot een warme ervaring te maken voor alle aanwezigen 
maar ook voor elkaar is altijd weer hartverwarmend. We mogen daarom 
terugkijken op een geslaagde avond en het is een genoegen te zien hoe 
een ieders inzet heeft bijgedragen aan dit succes. 
 
Ook een speciaal woord van dank aan de achterban in onze gemeenten 
die altijd klaar staat en heeft gestaan om de heerlijke menu’s met verve te 
bereiden. Want zonder hen zou het niet zijn geworden wat het nu is 
geweest. Het was werkelijk groots. Zo mochten we elkaar rond deze 
oogstmaaltijd ontmoeten en ervaren wat gemeente-zijn betekent wanneer 
eenieder zijn plaats wil en kan innemen. 
 
Zeker wil ik ook de dank verwoorden die er bij onze ouderen geuit is voor 
deze avond, zij hebben allen ervaren hoe lekker en goed verzorgd het 
voor iedereen is geweest. Dus wat hen betreft D.V. volgend jaar graag 
weer. 
 
Namens het Oogstteam en beide diaconieën van Oud-Gastel/Kruisland en 
Oudenbosch 

Ben van Es 
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Bedankt! 
Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd 

aan de voedselbank. 
We hebben de producten bij de Voedselbank in Oudenbosch 

gebracht. 
 

Nogmaals bedankt hiervoor!!! 
Namens de diaconie  

    
 

  
 
 
 
TERUGKOPPELING SCHOENENDOOS ACTIE 
 
10 november j.l. was de laatste zondag dat de schoenendozen ingeleverd 
konden worden voor de stichting GAIN. Wat zijn we blij met de mooie 
opbrengst van het aantal dozen. 
Hiermee kunnen we rond de feestdagen een groot aantal kinderen blij 
maken in gebieden waar het zo hard nodig is. 
Ook bij het inleverpunt in Roosendaal stonden ze te kijken van de 
hoeveelheid: 1,5 palletkar vol! 
We hebben als gezamenlijke gemeenten, Oudenbosch en Gastel & 
Kruisland, maar liefst 79 schoenendozen gevuld en ingeleverd.  
 
Namens de beide diaconieën: Angelien Slager 
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ADVENT / KERST: IS CHRISTUS ÉÉN KEER GEKOMEN? 
 
Advent, u weet het waarschijnlijk, betekent komst. We kijken uit naar en 
verlangen en vieren de (komende) komst van Christus in de wereld. 
Christenen geloven niet alleen in één komst van Christus, maar in 3.  
Als 1e de komst van Christus in de menswording. Dat wat we vieren met 
Kerst. God is naar ons toegekomen, in Zijn Zoon. Jezus wordt geboren op 
aarde. Als mens onder de mensen. Het is het feest van de 
Menswording. Jezus is gekomen in een gevaarlijke en harde wereld als 
de onze! Alle romantiek van herders, schaapjes en engelen ten spijt. Met 
advent bereiden we ons voor om het goede nieuws te ontvangen dat ons 
te wachten staat. We verlangen ernaar. We hopen erop.  
 
Als 2e de komst van Christus in ons heden. Door de H Geest, in het 
Woord en in het sacrament. Zijn komst in onze levens! 
Hoe, op welke manier, komt Jezus ons tegemoet in onze levens, hier en 
nu? Waar hebben wij hoop, bemoediging, hulp en bevrijding nodig? 
Advent is de tijd waarin we ons oefenen in het wachten op genade. Het is 
de tijd waarin wij extra aandacht besteden aan de manier waarop Christus 
blijft komen, hoe Hij binnendringt in de donkstere hoeken van de 
mensheid en in ons eigen leven. 
 
Als 3e de komst van Christus aan het einde van de tijd. Dat noemen 
we de wederkomst of terugkomst. Of ook wel de ‘Dag van de Heer”. De 
komst in heerlijkheid. Naar deze komst kijken we uit. Dat Jezus als Koning 
zal terugkomen. Het gaat over de geboorte van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Jezus zal komen, niet als kwetsbaar kind, maar als 
krachtige Koning!  De dood zal te niet gedaan worden! Tranen zullen 
worden gedroogd! De hele kosmos zal worden hersteld! Het zal Gods 
definitieve antwoord zijn op het diepste verlangen van de menselijke ziel.  
Er komt een einde aan ziekte, dood, onrecht, gescheiden zijn van God, 
honger en oorlog. 
 
Advent is een tijd van hoop. En tijd waarin verleden, heden en toekomst 
samenvallen!  Laten we ons verheugen en Christus verwachten. Laten we 
uitzien naar onze komende Koning. 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
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KERST IN EEN NOTENDOP 
 
Wally is net negen geworden. Hij zit in groep 4, al had hij in groep 6 
kunnen zitten. Groot is hij en traag in zijn bewegingen, traag van geest. 
Zijn klasgenoten mogen hem wel, want hij voelt zich beschermer van de 
kleintjes. 
Ook dit jaar voert zijn school een kerstspel op. Wally vindt het wel mooi 
om herder te zijn met een mooie fluit. De juf kiest hem echter uit als 
herbergier. Zo’n forse kerel past wel. De herbergier moet Jozef en Maria 
immers weigeren en zo’n fors figuur kan de weigering kracht bijzetten. 
 
Op de avond van het kerstspel is de zaal vol. Het ogenblik breekt aan dat 
Jozef en Maria aankloppen bij de herberg in Bethlehem. Wally zwaait de 
deur open en vraagt wat ze willen. 
“Wij zoeken onderdak”, zegt Jozef bedeesd. 
“Zoek maar ergens anders”, zegt Wally, strak voor zich uitkijkend. 
Jozef dringt aan. De herbergier aarzelt en kijkt naar Maria. Het blijft stil in 
de zaal en ook op het podium. Dan fluistert de souffleur indringend: “Nee, 
ga weg!”  “Ga weg”, zegt Wally werktuiglijk. 
Jozef slaat verdrietig een arm om Maria heen en zo lopen ze samen 
langzaam weg. Wally staat in de open deur het tweetal na te kijken, met 
grote ogen waarin zich tranen vormen. Opeens roept hij: “Niet weglopen 
Jozef, breng Maria maar hier. Jullie mogen mijn eigen kamer wel 
hebben…” 
Mislukt spel, mopperen de aanhangers van het letterlijke verhaal. Je moet 
je houden aan de tekst…  
  
HEEL VEEL KOPJES KOFFIE 
 
‘Wat doet het Leger des Heils nou precies?’, vraagt een vriend. 
Ik vertel hem over Ton, een therapeut met een goedlopende praktijk. Hij is 
gelukkig getrouwd, woont in een mooi huis en heeft een schat van een 
dochter, Naomi. Tot het noodlot toeslaat. Naomi wordt ongeneeslijk ziek 
en overlijdt. Een enorme klap voor de ouders, die dol zijn op hun dochter. 
Ton kan zijn verdriet geen plek geven, gaat dag en nacht werken als 
afleiding. Zelfs voor zijn vrouw is hij nauwelijks bereikbaar; hun huwelijk 
loopt stuk. 
Ton trekt zich terug uit de samenleving, slaat een tentje op in het bos. 
Daar leeft hij van zelf gevangen vis en groenten die hij achter zijn tent 
kweekt. Jarenlang leeft Ton als kluizenaar in het bos. Met al z’n verdriet, 
onbereikbaar voor hulpverleners. 
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Maar dan is daar Marcel van het Leger des Heils.  
Elke week zoekt hij Ton op in zijn tent. Eerst met een pot koffie en een 
broodje. Later met een tas boodschappen. Ton laat hem steeds een 
beetje meer toe in zijn kluizenaarsbestaan. Na heel veel kopjes koffie kan 
Marcel zijn dakloze vriend ervan overtuigen dat hij, met zijn intelligentie én 
tragische ervaringen, de juiste man is voor de cliëntenraad van het Leger. 
Vanaf dat moment heeft Ton weer een doel en komt zijn leven in een 
opwaartse spiraal. Met zijn nieuwe functie krijgt hij zijn zelfrespect terug, 
zelfvertrouwen en structuur. Ton gaat weer in een huis wonen en schopt 
het uiteindelijk tot zeer gewaardeerd gemeenteraadslid. Allemaal dankzij 
Marcel van het Leger des Heils. 
Dus op de vraag wat het Leger precies doet, antwoord ik: ‘Het Leger des 
Heils verandert levens!’ 
 
(Een column van Sander de Kramer, ex-hoofdredacteur van de 
daklozenkrant) 
 
NET EEN SPROOKJE… 
Een dakloze man uit Apeldoorn vindt een portemonnee met 2000 euro. Hij 
geeft het netjes af bij de politie en is er sprakeloos van dat het zoveel 
teweegbrengt. 
Bent u het tegengekomen in de krant? 
 
Een paar weken geleden had Hadjer Al-Ali (33) nog aandacht gevraagd 
voor dakloze vaders, omdat hij zijn kinderen niet mag zien. De dag erna 
vond hij in een stilstaande trein die portemonnee met geld en vond het 
niet meer dan normaal dat gelijk bij de politie af te geven. Het werd 
landelijk nieuws… 
Er startte een inzamelingsactie voor hem en zijn daklozencoach boekte 
een nacht voor hem in een hotel. Het werd Al-Ali allemaal te veel. Zijn 
oude telefoon ontplofte zowat van alle berichten die binnenkwamen, hij 
kreeg geen hap meer door zijn keel en ondanks het mooie hotel deed hij 
’s nachts geen oog dicht.  
Na een dag was er al 30.000 euro opgehaald. Al-Ali wilde graag dat de 
actie stopte: “Ik ben enorm dankbaar voor alles, maar wil niet te hebberig 
zijn. Ik wil het verdienen. Daarom wilde ik geen uitkering als dakloze, maar 
mijn eigen blikjes inzamelen.” 
 
Overal op straat wordt hij herkend. Mensen willen selfies, filmen hem; in 
de supermarkt waar hij altijd komt, klapten de caissières en in de trein 
mocht hij in de eerste klas zitten. 



-KERKKLOK- 
 

10 
 

Bij Stichting Dakloos Apeldoorn kennen ze Al-Ali als een betrokken, fijn 
mens. Men hoopt daar dat hij zich laat adviseren door zijn coach. “In het 
algemeen worden daklozen achtervolgd door schulden; die aflossen geeft 
lucht. Vanuit daar kun je dan weer een stabiele basis creëren en een 
woning zoeken.” 
Al-Ali kreeg inmiddels honderden reacties: een auto voor een dagje uit 
met zijn kinderen, een opgeknapte telefoon, acht vuilniszakken vol blikjes 
en heel veel lovende woorden. Een man met een stratenmakersbedrijf 
leefde zelf ooit ook een paar weken op straat en leeft met hem mee. Hij is 
toen aan een baan geholpen en wil Al-Ali graag op dezelfde manier 
helpen. “Het raakt me. Juist hij die niets heeft, geeft dat geld terug.” 
 
Al-Ali is overdonderd door alles wat op hem af is gekomen. Voor hem was 
het belangrijk dat de positie van dakloze vaders in het licht kwam te staan. 
Maar wat nu? Uiteindelijk hoopt hij zijn kinderen weer te kunnen zien in 
een huis. Een advocaat bood hem hulp aan. 
“Het was mij niet om al dat geld te doen. Maar ik ga niet arrogant zijn 
tegen de gunsten van God. Die heeft dit voor mij bedacht. Het is een 
storm van liefde.” 
En dat is een mooi slotwoord van Al-Ali. 
 
 
KERSTNACHT 
 

Laten ook wij 
Onze ogen en oren geloven 

Dat gij, God, 
U laat vinden onder mensen, 

In een mens. 
 

Zingen zullen wij 
in deze nacht, 

Het licht ontsteken, 
niet alleen voor onszelf, 
niet alleen voor elkaar, 

maar vooral ook 
voor wie leven 

in een allesbeheersend donker. 
 
Sytse de Vries 
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PERSBERICHT 
 
Nieuw cursusaanbod TVG Rotterdam 
 
De Stichting Theologisch Vorming en Verdieping Rotterdam (TVG) 
organiseert vanaf 20 januari 2025 een multidisciplinaire cursus rond het 
zeer actuele thema “de relatie tussen de mens en de natuur”.
In tegenstelling tot het huidige cursusaanbod van de TVG zal deze cursus 
in de avond worden gegeven, zodat een veel breder publiek aan deze 
interessante cursus kan deelnemen. 
Het thema zal door experts worden belicht uit de volgende disciplines: 
Oude en Nieuwe Testament, wereldreligies, ethiek, filosofie en 
spiritualiteit. 
Omdat het onderwerp ook veel discussie kan losmaken, is er naast 
informatieoverdracht ook veel ruimte voor interactieve deelname door 
cursisten wat de cursus ook veel diepgang zal geven. 
De cursus wordt gegeven in gebouw De Hoeksteen in Capelle aan de 
IJssel. 
De cursusprijs voor 13 maandagavonden is 250 Euro. 
Nadere informatie is te vinden op onze website www.tvgrotterdam.nl
aanmelden kan via info@tvgrotterdam.nl. 
 
Nadere informatie m.b.t. tot dit persbericht is te verkrijgen via het 
aangegeven mailadres of telefonisch via 06-44460665 
 

 
  

De Stichting Theologisch Vorming en Verdieping Rotterdam (TVG) 
organiseert vanaf 20 januari 2025 een multidisciplinaire cursus rond het 

a “de relatie tussen de mens en de natuur”. 
In tegenstelling tot het huidige cursusaanbod van de TVG zal deze cursus 
in de avond worden gegeven, zodat een veel breder publiek aan deze 

t uit de volgende disciplines: 
Oude en Nieuwe Testament, wereldreligies, ethiek, filosofie en 

Omdat het onderwerp ook veel discussie kan losmaken, is er naast 
informatieoverdracht ook veel ruimte voor interactieve deelname door 

De cursus wordt gegeven in gebouw De Hoeksteen in Capelle aan de 

.tvgrotterdam.nl en 

Nadere informatie m.b.t. tot dit persbericht is te verkrijgen via het 
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DE GELOOFDBELIJDENIS, gevat in 12 gedichten van Nel Benschop
 
Deel 11: “Vergeving der zonden…….” 
 
God maakt rechtvaardig; wie zal mij verdoemen? 
Hij wil mij, schuldige schuldeloos noemen. 
Hij weert verdrukking, benauwdheid van mij, 
Niets zal mij schaden, want God spreekt mij vrij! 
 
Ik ben verzekerd, dat engelen, machten, 
heden of toekomst,  of wat mij mag wachten 
mij niet  bedreigen, God staat aan mijn zij, 
ziet al mijn zonden, maar Hij spreekt mij vrij! 
 
Wie zal er ooit van Zijn liefde mi scheiden? 
Honger of naaktheid. Vervolging of lijden? 
Zelfs in de dood blijft Zijn liefde nabij. 
Eindeloos wonder, mijn God spreekt mij vrij! 

 

, gevat in 12 gedichten van Nel Benschop 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 3 OKTOBER 2024   
om 20:00 uur in de Pastorije. 
 
1.Opening:  
Bieneke opende met de opmerking dat het dierendag was en de 
geboortedag van Franciscus van Assisi in 1182. Een van de bekende 
anekdotes van hem was dat hij een preek hield voor de vogels, dat ze 
dankbaar hun Schepper moesten loven. Bieneke ging voor in gebed. 
 
2.Inbreng gemeenteleden: geen inbreng deze keer 
 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 5 september 2024 werden goedgekeurd 
 

4.Actiepuntenlijst:  

1. vacature penningmeester diaconie en ouderling-kerkrentmeester 

2. De defibrillator wordt waarschijnlijk in oktober onder de bel van de 
Pastorije geplaatst 

3. Charlotte schreef een stukje in de kerkklok over het oude kleed en de 
nieuwe stoelkussentjes  

4. Charlotte ging in gesprek met de fam. Korstanje. Ada is bereid om per 
2025 als diaken aan te treden 

5. De CKO vergadering op D.V. 10 oktober vindt plaats in Oud Gastel 

5.Postlijst: werd doorgenomen  

6.Pastoraat: Verschillende zieken kregen onze aandacht.  

7.Nieuw ingekomen: uit Standdaarbuiten, Bosschenhoofd en Zegge  
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8.Eredienst: Charlotte en Harm-Jan hebben hun vakantie gepland van 
12-19 oktober. Bieneke wordt deze week de achterwacht. Ook bespraken 
we het idee om weer eens een koor uit te nodigen in een van onze 
kerkdiensten. 

 

9.Jeugdwerk: geen bijzonderheden deze keer 

10.Mededelingen diaconie:  
1. Onze ABN-AMRO rekening wordt omgezet naar zakenlijk, dit i.v.m. het 
vier ogen systeem. 2. Het beleggingsstatuut boekt vooruitgang. 3. De 
Oogstmaaltijd wordt mede door ons voorbereid. 4. Ter sprake kwam of er 
een avond belegd kon worden of informatie tijdens een kerkdienst door 
iemand van de MAF waar we regelmatig voor collecteren, Charlotte gaat 
de mogelijkheid bekijken.  
 
 
11.Mededelingen kerkrentmeesters: 1. De nieuwe kussentjes in de kerk 
worden bekostigd uit de gift, behorend bij de Monumentenprijs 2024. 
2. Jan-Pieter gaat een stukje schrijven over het beheer van de Pastorije, 
wat het inhoudt, hoeveel tijd het kost, etc. etc…. 3. Uit het laatst 
binnengekomen Legaat willen we nieuwe antependia en stola’s kopen die 
hard aan vervanging toe zijn. Ook de gordijnen in de Pastorije hebben een 
stoombeurt nodig. 4. Iets met facebook doen voor onze kerk werd 
besproken en wordt onderzocht. Charlotte kijkt hier naar)  
 
12.Nieuwsbrief oktober: werd doorgenomen 
 
13.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 7 november 2024 waarbij Hanneke de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 5 november) 
 
14.Rondvraag: Bieneke opperde of we ook een kerk app zouden kunnen 
invoeren.  
 
14.Sluiting: Tot slot zongen wij Lied 8 B 
 
Notulist: Corrie Groothoff 
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BLOEMENGROET 
 

3 november Trudy Verhoeven  (bemoediging na overlijden Mona)
 
10 november Mw. Stam (van harte beterschap) 
  Thea Schols (afscheid kindernevendienst) 
 
17 november Bieneke de Waal (van harte beterschap) 
 
24 november Mw. Reitsma (ter bemoediging)  
  Arjen Schols (van harte beterschap) 
 
 1 december Mw. Ruis (groet van de gemeente) 
 
 8 december Yvonne de Hoog (ter bemoediging) 
  Piet en Nely Schols (groet van de gemeente)
 
 
 
PERSONALIA 
 
Overleden  
 
Op 28 november, Dhr. Flikweert (hij woonde sinds kort in Bergen op 
Zoom, zijn vrouw woont Oost-Vaardeke 49. 
 
 
BESTE MENSEN, 
 
Aan het bestaan van een heel bijzondere creatieve club binnen onze 
kerkelijke gemeente komt een eind…. 
 
21 jaar geleden, met Kerstmis 2003, hebben Lenie van Marion en ik 
(Tineke van Es) de start gemaakt met de oprichting van een creatieve 
groep binnen onze kerkelijke gemeente onder de naam “De 
Woestijnroos”. 
Na gebed en de vraag om toestemming aan de kerkenraad hebben we de 
mogelijkheid gekregen deze creatieve groep te starten in de consistorie 
achter de kerk. Na de opening van de Pastorije in 2009 hebben we vanaf 
die tijd gebruik mogen maken van ons prachtige activiteitencentrum.

(bemoediging na overlijden Mona) 

 

Piet en Nely Schols (groet van de gemeente) 

in Bergen op 

e club binnen onze 

21 jaar geleden, met Kerstmis 2003, hebben Lenie van Marion en ik 
start gemaakt met de oprichting van een creatieve 

groep binnen onze kerkelijke gemeente onder de naam “De 

Na gebed en de vraag om toestemming aan de kerkenraad hebben we de 
mogelijkheid gekregen deze creatieve groep te starten in de consistorie 

n 2009 hebben we vanaf 
chtige activiteitencentrum. 
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We zijn begonnen met een kleine groep vrouwen vanuit de kerkelijke 
gemeente en enkele buitenstaanders. Het is vanaf het begin een 
succesformule gebleken. De groep groeide in de loop van de tijd naar 18 
tot 20 mensen, die 1 maal per maand en wel op de laatste woensdag van 
de maand samen kwamen. 
 
Al die jaren hebben we op hele bijzondere, wonderlijke manieren creatieve 
spullen mogen ontvangen en als alles door onze handen ging van 
verwondering helemaal stil geworden…..Stil voor Hem, stil voor onze God. 
Daardoor was het een activiteit die zelfvoorzienend is geweest en waarbij 
er geen geldelijke inleg nodig was voor de deelnemers. We zijn ook erg 
dankbaar dat we alle jaren de ondersteuning mochten ervaren van de 
Kerkrentmeesters voor het gebruik van de Pastorije en de consistorie en 
van de Diaconie daar waar dit eventueel nodig was.  
 
Heel dankbaar zijn we al de jaren geweest met de hulp van onze 
assistenten, Klaarke Voet, Lenie Keijzer, Janny van der Kruijk, Angeline 
de Regt, want zonder hen hadden we deze creatieve groep niet kunnen 
verwezenlijken. 
 
Als leidinggevende aan deze activiteit moet ik helaas ervaren dat de jaren 
aan het fysieke deel van mijn leven beginnen te knagen, ik wil niet 
doorgaan tot het helemaal niet meer gaat, maar er bijtijds, voordat dit zou 
gebeuren, te stoppen. Uiteraard heb ik dit besluit genomen na ampele 
overwegingen mijnerzijds en in overleg met het kerkelijk bestuur en de 
assistenten van de creagroep en wel met ingang van 27 november a.s. 
Dankbaar mogen we terugkijken op 21 geweldig mooie jaren van 
creatieve hoogstandjes en fijne ontmoetingen met elkaar. 
 
Tineke van Es 
 
 

DRINGEND GEZOCHT: PASTORIJE BEHEERDER(S) 
 

Voor onze Pastorije zijn wij op zoek naar één of meerdere personen die 

het beheer voor bepaalde of onbepaalde tijd op zich willen nemen. 

Het beheer bestaat uit het openstellen van de Pastorije voor 

bijeenkomsten van verschillende aard, het bijhouden van de voorraad en 

het aansturen van assistentie. 
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Het beheer kan door één of meerdere personen worden uitgevoerd.

Bij interesse, ook als u het niet alleen wilt doen, kunt u ons aanspreken of 

contacteren via de mail. Scriba@pkn-oudenbosch.nl 

 

De kerkrentmeesters 

 
 
VERJAARDAGSKALENDER, 75+ 
 
24 december  Mevr. E. Jansen-Jansen 
27 december  Dhr. G.A. de Kock 
27 december  Dhr. J.W. Kloek 
 2 januari  Mevr. G.J.C. van der Beek=Klaasse
 2 januari  Dhr. J. van ’t Geloof 
 4 januari  Mevr. L. Vreugdenhil-van Lingen 
11 januari  Mevr. J. Ubbens 
12 januari  Dhr. J. Breure 
13 januari  Dhr. F.R.J. Knetsch 
14 januari  Dhr. H.J. Leeuwestein 
14 januari  Mevr. M. Notenboom-Krielaart 
15 januari  Mevr. C.A.G.E. Krougman-Verwchureb
17 januari  Dhr. E.J. van Gaalen 
18 januari  Dhr. J. Soethoudt 
20 januari  Mevr. A.K. Heeren-Leeflang 
23 januari  Mevr. J.W.A. Scheltema-van Egmond
 4 februari  Dhr. A.G. Bruinsma 
 6 februari  Mevr. B.A. van den Berg-Looker 
 8 februari  Mevr. J. Visser-van der Kaag 
 
 
COLLECTEN 
  eerste   tweede uitgang
 
24 december 3 x M   Kerkbeheer Groot onderhoud
25 december Kinderen in e Knel Kerkbeheer Groot onder
29 december Noodhulp Israel&Gaza Kerkbeheer Groot onderhoud
 
 5 januari Schuldhulpmaatje Kerkbeheer Groot onderhoud
 

uitgevoerd.  

Bij interesse, ook als u het niet alleen wilt doen, kunt u ons aanspreken of 

Mevr. G.J.C. van der Beek=Klaasse 

Verwchureb 

Egmond 

uitgang 

Groot onderhoud 
Groot onderhoud 
Groot onderhoud 

Groot onderhoud 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 
29 OKTOBER 2024 
Lenie heet iedereen welkom. 
Jolanda opent met een voorbede uit “Bidden met tastende woorden”. 
Daarna neemt Charlotte het woord over: uitleg van de liturgische kleuren. 
Groen is de gewone tijd, die staat voor hoop en groei. Paars geeft 
uitdrukking aan ingetogenheid en waardigheid (Advent en Vastentijd). Wit 
is feest (Pasen en Kerst). Rood wijst op de Heilige Geest of op het 
martelarenbloed – beide aspecten zijn gerelateerd aan kerk zijn door de 
eeuwen heen en aan de oorsprong van de kerk (Pinksteren). 
NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN. 
De notulen en verkorte notulen van 3 september 2024 worden 
goedgekeurd en getekend. 
INGEKOMEN POST EN MAIL. 
Folder van Noah’s Ark (“25 jaar, maar we zijn nog niet klaar”). 
Uitnodiging van de Afriana Foundation voor een benefiet bijeenkomst op 
24 november 2024 in Zundert. 
Mail over het Poppenspel voor kinderen en ouderen in verband met 750 
jaar Oud Gastel. 
ERE DIENSTEN. 
Iedereen was zeer te spreken over de preek van ds. Nicolien Luitwiller uit 
Willemstad. We zouden graag zien dat ze vaker bij ons komt preken. 
Het Engelenproject in de Adventstijd gaat niet door, misschien komend 
jaar. 
ADVENT/KERST. 
De herdertjestocht gaat in een modernere variant door op 21 december 
2024. 
25/12 Kerst; Jolanda wil dan zingen. 
DIACONIE. 
De jaarrekening van de diaconie is door de landelijke controle 
goedgekeurd. 
KERKRENTMEESTERS. 
Een groepje mannen is al 3 weken bezig geweest om de beukenhaag van 
de begraafplaats in Oud Gastel te kortwieken, heel veel werk en nog niet 
helemaal klaar. 
De kerkenraad is akkoord gegaan met het feit dat de oude tafels aan de 
scouting gegeven worden. 
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PASTORAAT. 
Alles is besproken. 
Jolanda sluit af met “Ken mijn hart”, lied van Sela. 
 
N. Kuijlen 

 

 

BLOEMENGROET 
 
3 Nov  Fam. Van Zuilichem – van der Dussen (50 jaar getr) 
17 Nov  Dhr. J.C. Lodders(verj) 
24 Nov  Mevr. A.N. Gelijns – Lodders (verj)    
1 Dec  Dhr. Th.R. Hanssens (verj) 
  Mevr. G.P. Wapenaar – Leito (verj) 
8 Dec  Mevr. T.W. van Nieuwenhuijzen – van 

Nieuwenhuijzen(verj) 
 

 

 
COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
22 Dec  Noachs Ark 
25 Dec  Kinderen in de Knel (KIA) 
29 Dec  Rotia Valley 
31 Dec  Eigen gemeentewerk 
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Op weg naar Bethlehem 
 

Beleef het Kerstverhaal: voor iedereen, jong en oud 

 

 

 

Herdertjestocht 2024 
Zaterdag 21 december a.s. 

Start om 16 uur 
 

vanaf de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland en we 

eindigen in de R.K. Kerk St. Laurentius. 

 
Kom jij ook? Breng gezellig je ouders, opa en oma mee… 
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Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de 

Eindejaarscollecte 
  

  

 

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de 
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Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR-reader, of 

klik in de email op de knop 'Betaal met iDEAL'. 

 

Om het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens 

worden gebruikt: 

 

Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63 

Betalingskenmerk: 2100 1008 1806 1224 

  

Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van het 

kerkelijk bureau.  

 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

  
 

 
  

Betaal met iDEAL 
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
 
 
DIACONIE OUDENBOSCH 
 
 
Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714 
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch 
  

============================== 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
 
 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
 
 
DIACONIE GASTEL & KRUISLAND 
 
Bankrekeningnr.   NL94 RABO 0373 7381 02  
    t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en    

Kruisland 
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DE EREDIENST 
OUDENBOSCH 
 
22 december 10.30 uur Ds. A. Slingerland, Almkerk 
 
24 december 22.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Kerst-nachtdienst, 

m.m.v. het kerkkoor, Gez. dienst 
 
25 december  9.30 uur Ds. H.J. Inkelaar, Kerstdienst 
 
29 december 10.30 uur Ds. W. de Jong, Roosendaal 
 
31 december Gezamenlijke dienst, zie Oud-Gastel 
 
 5 januari   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-der Mos,  
     Nieuwjaarsreceptie 
 
12 januari  10.30 uur Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
19 januari  11.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos,  
     Oecumenische dienst in de Basiliek 
 
26 januari  10.30 uur Ds., H.J. Inkelaar 
 
 2 februari   9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
22 december  9.00 uur Ds. A. Slingerland, Almkerk 
 
24 december Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
25 december 11.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, Kerstdienst 
 
29 december  9.00 uur Ds. W. de Jong, Roosendaal 
 
31 december 19.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Eindejaars- 
     dienst, Gezamenlijke dienst 
 
 5 januari  10.30 uur Ds. Ch.Inkelaar-de Mos,  
     Nieuwjaarsreceptie 
 
12 januari    9.00 uur Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
19 januari  Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
26 januari   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 februari  10.30 uur Mw. B. de Waal, Zegge 


