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ALGEMEEN

MEDITATIEF

In het ‘Dagtekstenboekje 2024’ dat ik vrijwel dagelijks lees, kom ik soms
ineens een tekst tegen die me tot denken stemt. Zo waren er onlangs de
teksten:

‘U zult volop te eten hebben en verzadigd raken. Zorg er dan voor dat u
de Heer niet vergeet. (Deut.6:11-12)

De 2° tekst was: Jezus zei: Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het
brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood
uit de hemel. (Joh.6:32)

De Israélieten kregen in de woestijn dagelijks het manna. Genoeg voor
elke dag. Ze mochten niet ‘hamsteren’. Het was een kwestie van er op
vertrouwen dat het er ook de volgende dag weer zou zijn. Zoals we
allemaal weten is vertrouwen nooit makkelijk. Liever nemen we een
garantie verzekering, zodat het ook echt goed geregeld is. In het geloof
werkt dat niet zo. God geeft iedere dag opnieuw wat nodig is.

In later dagen beroemen de Israélieten zich tegenover Jezus erop dat
Mozes zo goed was voor brood uit de hemel te zorgen. Dat was feitelijk
onjuist. Misschien wel herkenbaar: Soms vertellen we een verhaal waarin
we de feiten een beetje verdraaien, ten gunste van ons zelf. Of stellen we
ons met een verhaal graag in het licht.

Het was niet Mozes, maar de Heer die zorgde voor zijn mensen in de
woestijn. In het evangelie van Johannes verwijst Jezus met deze correctie
ook naar zichzelf. Hij is Zelf het Brood dat uit de hemel is neergedaald.
Maar de omstanders willen of kunnen dat niet begrijpen.

Jezus is het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. “U kennen,
uit en tot U leven”, zingt een lied. Hij is genoeg om van te leven, in dit
leven en daarna. Dat is een geloofs-realiteit waar we heel ons leven over
kunnen denken en mee bezig kunnen zijn. We worden nooit volmaakt of
volleerd, maar er mag wel groei zijn in geloof en vertrouwen. Met vallen en
opstaan, zoals dat met ons mensen gaat.
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Ik hoop dat de kerkdiensten en de diverse activiteiten in dit nieuwe
kerkelijke seizoen, daaraan mogen bijdragen. Dat we mogen leven van
dat Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald.

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

Een GELOOFSBELIJDENIS uit de ‘Northumbria community’ sluit hierbij
aan. Hier eindigde de preek op 8 september mee, en een paar mensen
vroegen me er naar. De R staat voor response, het antwoord dat je
gezamenlijk hardop kunt uitspreken.

* Heer, U heeft altijd brood voor de volgende dag gegeven; én hoewel ik
arm ben,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd kracht voor de volgende dag gegeven; én hoewel ik
zwak ben,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd vrede voor de volgende dag gegeven; én hoewel
bang van hart,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft me in tijden van beproeving altijd veilig bewaard; én nu,
beproefd als ik ben,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heetft altijd de weg voor de volgende dag gewezen; én hoewel
dat misschien verborgen is,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heeft altijd licht geschonken in mijn duisternis; én hoewel het nu
nacht is,
R: Vandaag geloof ik.

* Heer, U heetft altijd gesproken als de tijd daar rijo voor was; én hoewel U
zich nu in stilte hult,
R: Vandaag geloof ik.
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VAN DE REDACTIE

Al weer de 6° uitgave van onze “klok”, dit jaar. Om een cliché te
gebruiken: wat vliegt de tijd.

Maar er is weer heel veel te lezen in deze editie. Ds. Charlotte kijkt terug
op de startzondagen, nodigt ons uit voor de filmavonden en schrijft over
Parels in het Liedboek. Ds. Harm-Jdan kondigt een leerhuis aan (heel
interessant) en er kan weer gewerkt worden aan de schoenendozen voor
de Schoenendoosactie. Kortom, leesstof te over.

De kopij voor de volgende kerkklok kan worden ingeleverd rond 27
oktober. Hij verschijnt dan net voor de oogstdienst (10 november).

Veel leesplezier!
N. Blok

TERUGBLIK OP DE STARTZONDAGEN

Op 1 en 8 september vierden we de start van een nieuw kerkelijk seizoen.
In beide diensten was het thema: ‘Leven in het Licht van het Koninkrijk'.
Met uiteraard twee verschillende Bijbelgedeelten die centraal stonden.
Beide zondagen was het mooi weer: niet te warm, wel aangenaam.

In Oudenbosch hielden we weer de viering in het Arboretum met veel
belangstellenden. Er waren veel kinderen met een eigen programma over
de ark van Noach, afsluiting van een project dat al een aantal weken
gaande was. De heer Wim de Veth leverde een prachtige bijdrage met zijn
saxofoon.

En na afloop konden we genieten van een overweldigend aanbod aan
taartjes en lekkernijen. Het was heerlijk! Voor elk wat wils! Dank aan ieder
die een bijdrage leverde! Ook in de organisatie om alles klaar te zetten!

Op 8 september stond in Oud Gastel de gelijkenis van de werkers in de
Wijngaard centraal. Daar speelde Walter in t Veld op zijn gitaar bij 3
nummers solozang. Eenvoudig en prachtig! In alle eenvoud en
bescheidenheid. Ook hier waren veel kinderen, die aan de slag gingen
met de gelijkenis. Na afloop ook hier iets lekkers bij de koffie, aandacht
voor het winterprogramma, en een heerlijke lunch met diverse originele
gerechten. Heel feestelijk allemaal. Tot slot nog een quiz. Trouwens, de
kinderen hadden hun eigen programma waarvoor ze punten haalden.
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Uiteindelijk werden ze allemaal gehuldigd met een zelfde hoofdprijs.
Geheel zoals in de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Dank aan
allen die hun inzet gaven om deze dag tot een mooie dag te maken.

We kunnen als gemeenten vol vertrouwen het nieuwe seizoen ingaan.
Dankbaar voor elkaar en dankbaar aan de Heer die ons samen bindt!

NOG EEN AANVULLING OP HET PROGRAMMA: WELKOM BIJ HET
LEERHUIS!!
met het thema: eer. vanaf dinsdag 24 september!

Leerhuis seizoen 2024/25
Thema: Eer

Ik heb geaarzeld dit seizoen m.b.t. een leerhuis. Maar een aantal mensen
hebben me over de streep getrokken. Ik kom nu met een thema waar ik
me al wat langer in verdiept heb.
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In het Engels heet het ‘glory’ (‘heerlijkheid’). Wij hebben er een kort woord
voor: ‘eer’. Daarbij gaat het om de eer (ook wel vertaald met ‘luister’ of
‘grootheid’) van God, maar ook juist over de eer van ons mensen. Dat is
een thema dat, naar mijn idee, van veel belang is in onze tijd. Waarom?

In de eerste plaats kun je een vermoeden hebben van een soort glans die
bij ons bestaan hoort. Maar waar is die glans? Je kunt je verwonderen
over schoonheid, soms zo zichtbaar in de natuur, en je kunt een
halfbewust, half onbewust, verlangen hebben naar schoonheid, naar
heelheid, naar zuiverheid, naar wat ons hoofd te boven lijkt te gaan. Is dat
verlangen te mooi om waar te zijn?

In de tweede plaats is het een vraag die sommigen (velen?) kunnen
herkennen: “Wat ben ik waard? Wat stel ik voor? Ik heb het idee dat ik er
niet in geslaagd ben om er echt iets van te maken. Eigenlijk, diep in mijn
hart, schaam ik me daarvoor of voor wie ik ben.” Dit levensgevoel wordt
bevorderd door de tijd waarin we leven. Een tijd van meten en vergelijken,
van veel kijken en je zelf steeds weer presenteren. Onze
prestatiemaatschappij verkondigt dat wat je waard bent afhangt van wat je
presteert, van wat je kunt, van wat je verdient, van wat anderen van je
vinden of van hoe je er uit ziet. We voelen ergens wel dat dit niet waar is,
maar waar komt onze eer dan wel vandaan?

Overzicht van de avonden:

1. De (stille of schreeuwende) behoefte aan erkenning in onze tijd
Het belang van eer in de Romeinse tijd
Eer opeisen als een manier om aan eer te komen (menselijke weg)
Eer opgeven als een manier om anderen eer te geven (Kerst)
Schande opnemen om anderen ervan te verlossen (het kruis)
God ontdekken in zijn vernedering
Van schaamte bevrijd

De eer van God ontvangen

© 0o N o o k~ 0 D

De eer aan God geven
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Toelichting: We beginnen bij vandaag. Er is behoefte aan erkenning, niet
alleen bij een enkel mens, maar ook bij groepen en volken. Er wordt wel
gesproken van de strijd om erkenning. Er wordt om erkenning (of eer)
gevochten in het groot en in het klein. (eerste avond)

Paulus schreef de Romeinenbrief aan christenen in Rome, in het hart van
het Romeinse Rijk. Eer was daar van groot belang. De maatschappij werd
bij elkaar gehouden door allerlei vormen van eerbetoon. Je had waarde
door jouw plek in het systeem. (tweede avond)

Het gevaar van overmatig eer zoeken was de Grieken al bekend als ze
geschiedenis schreven over leiders of tragedies opvoerden over koningen.
Hoog te paard zitten is riskant. Hoogmoed komt voor de val. Dat is niet
alleen een Bijbels idee (derde avond)

Nu wenden we onze blik in een andere richting. Wat God doet door mens
te worden in Jezus Christus is precies het tegenovergestelde van wat wij
mensen geneigd zijn om te doen. Hij geeft zijn eer, zijn macht en luister op
en kiest voor een voerbak. Dat vieren we met Kerst. (vierde avond)

Als iets vernederend was, dan was dat wel de kruisiging dat wel. Totaal
ongepast en onbegrijpelijk dat de enige mens op aarde die goddelijke eer
toekwam die schandelijke slavenstraf onderging. Geen mens zou zoiets
bedenken. (vijfde avond)

Paulus noemt dit de ‘dwaasheid van God’, dwaasheid in onze ogen: Hier
arriveert de ontdekkingsreis dan toch bij het geheim. Wat is hier aan de
hand? God heeft de schande op zich genomen om ons ervan te
verlossen. Verbonden met Hem verdwijnt de schaamte als sneeuw voor
de zon, wanneer we tenminste Gods warmte in ons leven toelaten. (zesde
avond)

Wat betekent het dat we de heerlijkheid, de eer van God ontvangen? Wat
houdt die eer in? Dit ontvangen geldt voor straks maar ook al voor nu.
(zevende avond)

Eer is wederzijds in de Bijbel. Wij ontvangen de eer van God en we
kunnen dan ook God de eer weer geven. Daar is de lofzang voor, het lied,
de dankbaarheid gericht aan de Gever van alle dingen, de Gever zelfs van
zijn eigen leven. Daarom zingen we het ‘Gloria’!l (achtste avond)

8-



-KERKKLOK-

Data: steeds dinsdag 24 september, 22 oktober, 19 november, 17
december, 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 april. Plaats: de
Pastorije. Vanaf half 8 staan koffie en thee klaar en om 8 uur beginnen we.
Laat maar weten of je wilt komen. De eerste keer alleen om te zien of het
wat voor je is, kan ook!

Harm-Jan (inkelaar@dds.nl) ; 0165-312453)

FILMAVOND OP DINSDAG 8 OKTOBER

Op de eerste filmavond waren we met 16 personen: een
mooie opkomst. De film die we zagen was Song of Names.
Op dinsdag 8 oktober zal de volgende filmavond zijn. Weer een heel
ander soort film. Het is een van oorsprong Bulgaarse film, met als titel: ‘A
Picture with Luki’. Het is gebaseerd op een boek.

Een stel gaat op vakantie naar het platteland, maar een tragisch ongeluk
en spanningen in de gemeenschap zorgen voor een pijnlijk moreel
dilemma. Je voelt als kijker het dilemma mee. Wat zullen ze doen? Hoe
gaan ze ermee om?

Kom kijken en oordeel zelf. Van harte welkom. We beginnen om 19.30,
vanaf 19.15 is er koffie en thee. Plaats: Pastorije, Oudenbosch

PARELS IN HET LIEDBOEK (door Charlotte Inkelaar )

Er staan niet alleen soms hele mooie, verrassende liederen in het
liedboek, maar soms ook bijzondere gedachten, gedichten of teksten.
Onlangs viel mijn oog op deze, een tekst van Augustinus. In het liedboek
kunt u de woorden vinden. Ik deel hem hier graag met u. Met daarna een
stukje tekst van mijn hand.

Liedboek blz. 1350

Maar wat heb ik lief, als ik U liefheb?

Niet een mooi lichaam,

geen schoonheid die voorbijgaat,

geen licht dat onze ogen graag zien,

geen mooie melodieén van allerlei liederen,

9-
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niet de fijne geur van bloemen of van parfum of zalf,
geen manna en geen honing,

niet een lief lichaam om te omhelzen.

Dit heb ik niet lief als ik mijn God liefheb.

En toch heb ik wel zoiets lief als het licht ,
zoiets als een stem en een geur,

zoiets als voedsel en als een omhelzing,

als ik mijn God liefheb:

Hij is licht en klank en geur en voedsel,

Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens,
waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan een plaats gebonden is,
waar klinkt wat de tijd je niet afneemt,

waar een geur is die niet op de wind verwaait,
waar smaken niet minder wordt door eten,

waar omhelzing niet loslaat door verzadiging.
Dit heb ik lief als ik mijn God liefheb.

Aurelius Augustinus

God liefhebben boven alles, maar wat is God liefhebben? Is het
uitwisselbaar of inwisselbaar met “mijn naaste lief hebben als mijzelf”?

De grote Augustinus (354-430) dacht daar al over na, en in een gebed
schrijft hij er over. Wat heb ik lief, als ik U liefheb?

Dan schrijft hij over allerhande mooie zaken. Over schoonheid, licht,
mooie melodieén, de heerlijke geur van bloemen of parfum, een lief
lichaam om te omhelzen, allemaal prachtige dingen. Toch, concludeert
Augustinus, als ik God liefheb, gaat het uit boven dit allemaal, hoe mooi
en hoe goed ook.

En téch, gaat hij verder, heb ik wel zoiets lief als licht, als geur, als een
stem, als ik mijn God liefheb. God is dat allemaal tegelijk! En nog meer.
“Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens”. Een omhelzing die niet
meer loslaat. Die mij vasthoudt. Een melodie die niet ophoudt.

Een smaak die niet voorbijgaat wanneer ik verzadigd ben. Een geur die
niet in de wind verwaait. Een omhelzing die niet loslaat door verzadiging.
Gods omarming laat niet los. Het is geen harde grip, maar een tedere
omhelzing. Ik kan daaruit los, maar dat hoeft niet, dat wil ik niet.

-10-
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God omvat alles. Hij is alles. Het licht, een stem, een aangename geur.
Een mooie melodie, de fijne geur van een bloem of van honing. Klank en
geur en voedsel. De omhelzing van mijn innerlijke mens.

Dit, zegt Augustinus, heb ik lief als ik mijn God liefheb.

WIJSHEID

Wat is wijsheid? Dat was een belangrijke vraag in de tijd van de apostel
Paulus. Hij gaf een ander antwoord dan gebruikelijk.

De stad Korinthe lijkt wel wat op Rotterdam; het is een handels- en
havenstad. Een stad waar allerlei nationaliteiten samenkomen. Paulus’
boodschap van het goede nieuws van Christus was in die havenstad met
name geland onder de havenarbeiders: mensen die niet opvielen door
wijsheid en niet machtig of rijk waren. In Paulus’ tijd (zo’n 2000 jaar
geleden) werd er anders gedacht over wijsheid en voor wie wijsheid was
weggelegd. Het hangt samen met de vraag ‘wat is van waarde’ en ‘wie is
van waarde’.

Laten we onszelf eens de vraag stellen: wie zou gered moeten worden als
de wereld op het punt zou staan te vergaan? Als we een ruimteschip
hebben waar duizend mensen mee gered kunnen worden, wie zouden
dan mee mogen? Wereldleiders, wetenschappers, beroemdheden,
miljardairs? De havenarbeiders uit het begin van onze jaartelling zouden
het daar mee eens zijn.

Paulus komt juist voor hen met een krachtige boodschap: voor God is
ieder mens de moeite waard! Deze boodschap staat in schril contrast met
het denken van die tijd. Paulus’ boodschap van Christus rekent radicaal af
met dit denken in rangen en standen. Paulus beantwoordt de vraag ‘wat is
wijsheid’ met: de gekruisigde Christus. Dt is wat hem betreft de ultieme
wijsheid.

Deze wijsheid toont zich vooral in drie dingen: liefde en bewogenheid,
betrouwbaar zijn, en recht doen. Deze drie laten zich juist zien in

Jezus 'dood aan het kruis: hoe ver liefde kan reiken, hoe ver trouw aan je
boodschap kan reiken en hoe in de kruisdood van Jezus helder oplicht
wat recht en onrecht is.

Voor God is ieder mens evenveel waard en niemand redt het op eigen
houtje. leder mens is een afhankelijk mens.

-11-
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Wat hebben we aan deze wijsheid? Paulus zegt in ieder geval: je
verbonden weten met Christus maakt dat je je nooit beter moet gaan
voelen dan andere mensen. Ook niet persé slechter. Maar wat Paulus
signaleert in de gemeente in Korinthe is dat er partijen gemaakt worden.
Partijen van mensen die het allemaal beter of juist minder goed weten.
Laat je geen rad voor de ogen draaien door mensen die indruk op je
proberen te maken, waarschuwt Paulus; of dat nu indruk maken is met
veel klatergoud of wapengekletter of mooie praatjes. Ergens in ons
mensen schuilt de neiging om buitenkant en binnenkant om te draaien.
Om te denken: als iemand er goed uitziet of extreem rijk kan worden, zal
die ook wel weten wat goed is om te doen. Of als iemand het mooi weet te
vertellen, zal die wel weten waar hij of zij over praat. Paulus wijst op een
eenvoudige maatstaf om te weten hoe wijs iemand werkelijk is: kijk naar
hoe de daden uitpakken. Spreekt daar de wijsheid uit die past bij de
wijsheid van Christus? Spreekt daaruit de samenhang van liefde, recht en
trouw?

Dat inzicht levert een aardig stemadvies op. Laat je bij het stemmen niet
leiden door de gouden bergen die partijen beloven, of de mooie speeches.
Maar kijk naar het werkelijke beleid en stemgedrag van een partij. In
hoeverre spreekt daar de samenhang van liefde, trouw en recht doen uit?

(naar een tekst van Fulco Timmers)

DE KUNST VAN HET LOSLATEN

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.

Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?’
Toen hoorde ik deze woorden:

-12-
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‘Ik wil je helpen, o mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen neem lk op Mij,
op heel je weg door 't leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan lk dragen slechts
als jij ze los wilt laten.

Corrie ten Boom
TIJDELIJKE FAMILIE

Hij ligt op de intensive care. Het ziekenhuis wil ons verder niets vertellen,
want we zijn geen familie van Marc. Hij heeft al jaren geen contact met
Zifn familie, dus die weet vast nog van niets.

Ik had al gehoord van de steekpartij bij het station, maar ik wist niet dat
het slachtoffer in onze daklozenopvang kwam. Wij kennen hem nog niet
echt en ook onder de andere mannen in huis heeft hij geen werkelijke
vrienden. Marc is alleen. En nu ligt hij zwaargewond en niet aanspreek-
baar in het ziekenhuis.

‘Wij moeten de officiéle contactpersoon worden bij het ziekenhuis’, zeg ik
tegen de begeleiders. Wij zijn wat het meest op familie lijkt. En hoewel het
slechts surrogaat is, kunnen wij die rol dan maar beter oppakken. Het is
nu maar even wat het is. De begeleiders spreken af wie wanneer bij Marc
op bezoek gaat en na wat aandringen is één van hen de officiéle
contactpersoon voor het ziekenhuis. Als Marc bij kennis komt, zijn er
tijdens het bezoek weer wat gesprekjes mogelijk.

De wijkagent heeft meer mogelijkheden dan wij. Hij spoort de moeder van
Marc op. Zij blijkt dicht in de buurt van de opvang te wonen. De wijkagent
neemt moeder mee naar het ziekenhuis. Marc weigert haar te zien. Ze
keren onverrichter zake naar huis terug. Pijnlijk is het.

In deze dreigende periode in het leven van Marc, dicht bij de dood,
mochten we even familie zijn. Het is een groot voorrecht om dat voor
iemand te kunnen betekenen. Vreemd natuurlijk ook.

-13-
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Zeker als je elkaar nog maar een paar weken kent. Ik hoop dat — nu we
weten dat de moeder van Marc in de buurt woont — er een doorbraak kan
komen en het contact met haar hersteld kan worden. Tot die tijd zijn wij
familie. Niet omdat we daarvoor kiezen; soms komt het op ons pad. En
dan is het maar even wat het is.

(Luc Tanja, werkzaam bij het Leger des Heils)

SCHOENENDOOS AKTIE
(Stichting GAIN)

Ook dit jaar willen we als ZWO-commissie de schoenendoosactie bij U
onder de aandacht brengen.

In de dienst van 29 Sept (Oudenbosch) en 6 Oktober (Oud Gastel/
Kruisland) vragen wij de aandacht voor deze actie, georganiseerd door
stichting GAIN. Tevens delen we de folders weer uit om de dozen te gaan
vullen. U heeft ongeveer 4-5 weken de tijd om de schoenendoos te vullen
(zie folder), en leuk te versieren.

Uiterste inleverdatum is tijdens de oogstdienst op 10 November a.s.

Ook dit jaar zal de diaconie van zowel Oudenbosch als Gastel & Kruisland
de benodigde € 5,00 per doos betalen voor de verzending.

Indien U nog vragen heeft, neem dan even contact op met
diaconie@pkn-gastel-kruisland.nl

of bel met Angelien Slager-Lodders: 0165-512755
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Graag uw aandacht voor de VOEDSELBANK
Beste Gemeenteleden,

In de dienst van zondag 710 november a.s. is het oogstdienst en willen wij
aandacht schenken aan de voedselbank.

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden
door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.

Wij willen vragen of U/jij 1 a 2 houdbare levensmiddelen mee wilt nemen
naar de dienst van 10 november. De voedselbanken hebben vooral
behoefte aan houdbare levensmiddelen.

Dus geen verse producten!!!

Kunt u/jij deze dienst niet aanwezig zijn, en wilt u toch wat schenken, dan
kunt u/ jij het ook op zondag 3 November meenemen naar de dienst. Er
staat een tafel klaar waar u de producten op kunt leggen.

U kunt ook de producten af geven vrijdagmiddag 1 november tussen
15.00 — 17.30 of zaterdagmorgen 2 november tussen 10.00 — 12.00
uur bij Jolanda van Eekelen, Meidoornlaan 2 Oud-Gastel.

Voor de mensen in Kruisland: ziet uw geen kans om de producten die
wil schenken in de kerk af te geven, bel naar Jolanda van Eekelen tel.nr
0622776982 en ik kom dan de producten bij u thuis ophalen

Inlevermogelijkheden Oudenbosch:

In de Pastorije kunnen de producten worden ingeleverd op de dinsdag-
middagen tussen 14.00 en 16.00 uur en op donderdagochtenden
tussen 09.30 en 11.30 uur. Er zal een tafel klaar staan waar de producten
op kunnen worden gelegd. Uiteraard kunnen er ook op de zondagen t/m
10 november producten worden ingeleverd.

Mocht het een probleem zijn om producten te brengen, kunt u ook bellen

met Ada Korstanje, tel. 06-28416793 en dan komen we de producten bij u
thuis ophalen.

-15-
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Hier een voorbeeld van een boodschappenbriefje

Vollerkoren pasta, Rijst, Aardappelpuree, Pastasauzen, Soep,
Ontbijtgranen, Groente en fruit in blik, Zonnebloem- of Olijfolie, Houdbare
melk, Vis in blik, Koffie, Thee

Uw steun is hard nodig......... Alvast bedankt

Namens de Diaconie,

Jolanda van Eekelen en Ada Korstanje

JEUGDWERK:

Op 8 november is er weer een 10+ avond.

Deze keer in Oud Gastel, om 18.30 uur.

Eerst samen lekker eten, en daarna escape room, maar dan in de kerk.
Wij hebben er zin in!

De jeugdwerkgroep.

-16-
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DE GELOOFSBELIJDENIS, gevat in 12 gedichten van Nel Benschop
Deel 9: Ik geloof in de Heilige Geest.....

Geheel vervuld te worden van de Geest,
vanuit die volheid verder te gaan leven
voor Hem. Die al je zonden wil vergeven,
Die al je ongerechtigheid geneest;

en zo doorstraald te worden van Zijn licht
dat mensen door die glans tot Christus komen,
zo Gods genade door je voelen stromen
dat alles anders wordt: op Hem gericht.

Gods stormwind door je hart te voelen gaan,
zodat je twijfels worden weggeblazen,
en je aan 't werk gaat, in een blij verbazen
dat uit de dood het Leven kon ontstaan!
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH

BLOEMENGROET
18 aug. Dhr. en mw. Bruinsma (50 jaar
getrouwd)

Dhr. en mw. Klomp (60 jaar getrouwd)
Dhr. en mw. Baaijens (55 jaar

getrouwd)
25 aug. Mw. Van der Wal (ter bemoediging)
1 sept. Mw. Yvonne de Hoog (ter bemoediging)
Dhr. de Veth (dank voor muzikale bijdrage aan de dienst)
8 sept. Dhr. en mw. Notenboom (60 jaar getrouwd)
15 sept. 't Stoofje (felicitatie 50-jarig bestaan)
PERSONALIA

Nieuw ingekomen:

Dhr. L.H. (Eric Kooij, Oude Kerkstraat 81, Standdaarbuiten
(onze hulpkoster)

Dhr. E.J.B. ten Kulve, Breugelhof 18, Bosschenhoofd
Mevr. L. Smaal-Vogel, Onze Lievevrouwestraat 101A, Zegge
Verhuisd:

Mevr. S. Zuidam-Plooster, De Halderberg 104, Hoeven
naar Driesprong 1, Zuidland

-18-
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EVEN VOORSTELLEN: MARLEEN ELSENAAR (diaken).

Ik ben getrouwd met Gerrit en wij hebben twee volwassen zoons en twee
schoondochters. |k ben geboren en getogen in Sliedrecht en heb ook 24
jaar in Papendrecht gewoond. In beide gemeenten ben ik actief geweest
binnen de kerk; bij de Kindernevendienst en de ZWO-commissie.

Vanaf april 2022 wonen wij in Bosschenhoofd en genieten nog elke dag
van de mooie omgeving. De overstap naar de kerk in Oudenbosch was
heel fijn, we werden hartelijk ontvangen en voelden ons al snel thuis.

Ik ben werkzaam in de zorg. Vanaf juni werk ik als onafhankelijk
cliéntondersteuner, daarvoor werkte ik bij de GGZ en had veel
onregelmatige diensten. Nu ik dat niet meer heb, is er tijJd om het kerkelijk
werk weer op te pakken. Ik ben in augustus enthousiast gestart als diaken
en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen binnen de gemeente in
Oudenbosch.

Ik kan nog veel meer vertellen, maar dat kunnen we beter doen bij de
koffie of thee na de kerkdienst.

Met vriendelijke groet,
Marleen Elsenaar

VAN DE KERKRENTMEESTERS

collecten vanaf 150ktober 2023 t/m 28 juli 2024

datum: Algemeen Groot
Beheer Onderhoud
euro euro
1510 33.50 27.80
2210 52.50 59.90
2910 48.80 56.40
0511 57.40 52.21
1211 56.60
1911 64.10 71.40
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2611 50.30 54.35
0312 47.70 45.50
1012 37.90 50.70
1712 65.25 57.75
2412 86.60 142.32
2512 63.61 92.63
3112 37.10 36.35
0701 43.57 78.17
1401 39.64 35.40
2801 62.55 66.90
0402 39.00 44.90
1102 64.00 66.75
1802 49.15 48.80
2502 64.07 73.81
0303 51.60 53.00
1003 83.30 74.69
1703 45.20 40.00
2403 73.90 74.00
3103 86.50 81.80
0404 40.90 45.40
0704 51.20 55.85
2104 61.80 64.70
2804 38.70 33.75
0505 69.60 83.60
1205 62.30 64.60
1905 111.05 144.00
2605 51.50 53.00
0206 61.45 55.60
0906 96.60 49.55
1606 72.70 74.20
2306 49.45 54.45
3006 45.40 48.25
0707 79.25 83.05
1407 52.60 60.05
2107 55.55 70.95

2807 54.20 73.30
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Internetcollecten

maand

november 60.00 60.00
december 60.00 130.00
januari 155.00 120.00
februari 60.00 30.00
maart 50.00 0.00
april 275.00 30.00
mei 75.00 0.00
juni 60.00 20.00
juli 175.00 100.00
opbrengst koffiebusje 260.22

Hartelijk dank voor uw gaven.
KLEED IN DE KERK VAN OUDENBOSCH

De oplettende kerkganger heeft het al gezien. Al enige maanden
ontbreekt het kleed dat lange tijd (meer dan 30 jaar) op de vloer lag.
Destijds geknoopt door een heel aantal gemeenteleden. Een mooi project
dat samenbond en een mooi resultaat opleverde.

Helaas was het behoorlijk versleten en nog erger: er zaten viekken in die
er niet meer uitgingen. Ondanks pogingen daartoe door verschillende
mensen. Zo was het geen sieraad meer, maar een slordig gezicht.
Daarom hebben we als kerkenraad besloten het weg te halen.

Mocht iemand van de vroegere werkers bijvoorbeeld het graag willen
hebben: laat het even weten aan iemand van de kerkenraad. We hebben
in het overleg besloten voorlopig niet over te gaan tot de aanschaf van
een ander kleed. Wat wel zal gebeuren: dat de stoelen in de kerk allemaal
een zelfde kussentje zullen krijgen. Dit kussentje is blauwgrijs en sluit aan
bij ons mooie blauwe plafond! Je kunt erop zitten of het omhoog klappen
als ruggensteuntje.

Wat mooi dat de inzet van toen zo lang bijgedragen heeft aan de
eredienst, in de vorm van een passend kleed! We zijn dankbaar voor alle
handen die eraan gewerkt hebben. Wie weet, ooit een nieuw project?

Namens de kerkenraad,
Charlotte Inkelaar-de Mos
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VERJAARDAGSKALENDER (75%)

3 oktober Dhr. D. Sterkenburg
4 oktober Mevr. L.M. Klomp=Nieuwkerk
7 oktober Mevr. D.G. de Ruiter-Hovestad
7 oktober Dhr. H.P. Steenbergen
10 oktober Dhr. H. Verschoor
13 oktober Mevr. C.A. Hartog-Bruggenwirth
13 oktober Mevr. T.P. Suijkerbuijk-van der Laan
13 oktober Mevr. M. Stam-Koomans-van den
Dries
15 oktober Mevr. L.W. Christa-Ooms
20 oktober Dhr. L.H. ten Bosch
26 oktober Dhr. H. Verspui
27 oktober Mevr. J. Rockx-Kamerman
2 november Mevr. A. Dijkstra-van der Beek
5 november Mevr. |. Meulenberg-Boone
6 november Dhr. L. Keijzer
7 november Mevr. E.M. van der Woerdt
COLLECTEN
Eerste tweede uitgang
6 oktober Werelddiaconaat:
Israélzondag Kerkbeheer  Groot onderhoud
13 oktober De Figurant Kerkbeheer  Groot onderhoud
20 oktober Werelddiaconaat:
Indonesié Kerkbeheer  Groot onderhoud
27 oktober Vakantieweek
West-Brabant Kerkbeheer  Groot onderhoud
3 november Najaarszending:
Ghana Kerkbeheer  Groot onderhoud
10 november Open Doors Kerkbeheer  Groot onderhoud
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Y

verzinkerij

west brabant

zink, dé bescherming tegen roest!

Blauwe Hoefweg 11 T +31 (0)165 31 34 50

4731 DK Oudenbosch F +31 (0)165 31 77 77

www.verzinkerijwestbrabant.nl

Q.

N\
BeSa
ruimingen

Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.
Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 8
JULI 2024.

Lenie heet iedereen welkom en opent met het lezen van Lofpsalm “Wat
Goed” uit ‘Stroom van hoop’ van Greet Brokerhof-van der Waa; hoe goed
het is dat de zon, het ruisen van de zee, de sneeuw op de bergen en nog
veel meer er is en dat het geweldig is dat we dat van God zomaar krijgen.
Lenie gaat daarna voor in gebed.

NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN.

De notulen en verkorte notulen van 3 juni 2024 worden goedgekeurd en
getekend.

INGEKOMEN POST.

Collecterooster Protestantse Kerk/Kerk in Actie 2025.

PASTORAAT.

Alle onderwerpen zijn besproken.

DIACONIE.

We willen graag in de consistorie een bank voor de kinderen met
daaronder opbergruimte.

De kaarten van het verjaardagfonds zijn bijna op. Geen nieuwe kaarten
laten drukken, maar zelf maken.

KERKRENTMEESTERS.

Zodra het goed weer is wordt de begraafplaats in Oud Gastel door 4
personen onder handen genomen en krijgt dan een grote beurt.

De glazenwasser komt 18 augustus.

EVALUATIE KERKDIENSTEN.

30/6 ds. H. Ketelaar, goede dienst. Het was fijn dat de dominee aandacht
besteedde aan de 16 kinderen die deelgenomen hadden aan het
kerkkamp en in de kerk waren.

14/7 Door ziekte van onze beide voorgangers werd de dienst geleid door
Wilma Welten en Nelleke Loch. Prima gedaan. Onze complimenten.
EREDIENSTEN.

8/9 ds. C. Inkelaar-de Mos, aanvang 10.30 uur. Startzondag, het jaar
thema is “Als Nieuw”. De commissie gaat alles regelen.

GROENE KERK.

Op 12 oktober is er weer een bijeenkomst van “Groen Gelovig” in Utrecht.
leder die interesse heeft kan zich melden bij Mieke. Kosten 34,50 euro (
incl. koffie/thee, lunch en borrel na afloop).
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KINERNEVENDIENST.
Het was een geslaagd kerkkamp.
Lenie sluit af met het zingen van Psalm 150 “Loof God, loof hem overal”.

N. Kuijlen

IN MEMORIAM TONIS JAN IN ‘T ANKER (TOON)
(Schore, 16 September 1929- Roosendaal, 7 September 2024)

Bijna 95 jaar mocht hij worden, Toon in 't Anker. Op zijn geboortedag,
maandag 16 september, kwamen we bij elkaar in een dankdienst voor zijn
leven in de kerk van Rilland. In Rilland is ook zijn vrouw Cathy begraven.
Lange tijd kon hij thuis blijven wonen. Het huis waar hij graag was en met
dochter Jacqueline die vrijwel dagelijks een oogje in het zeil hield. Ook zijn
naaste buren waren dichtbij. De laatste 3 weken verbleef hij in het
Hospice in Roosendaal. Hij had er vrede mee wanneer hij niet meer
wakker zou worden, hij wist dat hij ziek was en dat hij niet meer behandeld
kon worden. Zo overleed hij toch nog vrij onverwacht op zaterdagmorgen
7 september.

Achter zijn huis had Toon een flinke tuin, een deel daarvan was
groentetuin. Tot op hoge leeftijd kweekte hij boontjes, courgettes etc,
oogstte die en deelde uit. Cathy, zijn vrouw, die 2 en een half jaar geleden
overleed, was in de oogsttijd druk bezig om de groenten voor te bereiden
voor de diepvries. Zo aten ze een groot deel van het jaar uit eigen tuin. De
bloemen in de bloementuin werden altijd liefdevol verzorgd door Cathy. Zo
woonden ze al 40 jaar in Oud Gastel.

Toon was een geboren Zeeuw. In Schore op Beveland kwam hij ter
wereld op een boerderij. Boer was hij in hart en nieren. Hij was vrij
gesloten van karakter, wat zijn gevoelens en gedachten betreft. Maar
graag vertelde hij verhalen. Over de oorlog, wanneer hij de paarden in
veiligheid moest brengen, terwijl de vliegtuigen over zijn hoofd scheerden.
Over de watersnoodramp, hoe hij thuis kwam van waar hij die
zaterdagavond geweest was. Gelukkig was hun huis niet in gevaar. Maar
uiteraard een ingrijpend gebeuren. Persoonlijk ingrijpend was een auto
ongeluk dat hij had, toen hij samen met een neef op weg was naar de
Noord Oostpolder. Hij was toen een jaar of 30, 35.
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Gelukkig werd hij gespaard, maar hield er een slechte rug aan over,
waardoor hij niet meer echt als boer/ agrariér kon werken. Zo werd hij
bedrijfsleider en later vertegenwoordiger in graszaad. Dat heeft hij nog
lang kunnen doen en het contact met de agrarische wereld bleef. Vanuit
Oud Gastel kon hij een wijde regio bedienen.

Hij trouwde op latere leeftijd met Cathy. Zo kreeg hij ineens een vrouw en
een gezin met 2 dochters. Niet altijd eenvoudig voor alle betrokkenen.
Zeker niet als je lange tijd toch wat in afzondering als boer geleefd had.
Toon en Cathy mochten nog ruim 50 jaar met elkaar getrouwd zijn.

Op de mededeling van zijn overlijden wilde hij graag de regels:

Ik zal de halmen niet meer zien,
Noch binden ooit de volle schoven.
Maar doe mij in de oogst geloven, waarvoor ik dien.

Deze regels komen uit een gedicht van A. Roland Holst. Een mooi en ook
wat mysterieus gedicht. Het laat iets zien van het agrarische leven: de
halmen, de oogst, het dienen.

Toon had een lijstjie met gemaakt met 15 liederen die hij mooi vond. Daar
mocht ik dus uit kiezen! De tekstkeuze liet hij graag aan mij over. We
lazen Psalm 139, over God die ons kent en doorgrond. Die weet wie wij
zijn, die onze gedachten doorziet van verre. Ook als wij daar zelf niet zo
makkelijk over praten. Ook als wij zelf misschien niet altijd weten wat ons
beweegt. Er is lemand die ons kent, zoals we zijn. Beter dan we onszelf
zelfs kennen.

Een bijzondere en troostrijke gedachte. Uit het Nieuwe Testament lazen
we Matteus 11 vers 28. Waar Jezus zegt: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven'’. Deze tekst stond op de
belijdenisplaat uit Schore, waar Toon belijdenis aflegde van zijn geloof.

Op de kaart staat geschreven: ‘Met vrede in ons hart geven we u kennis
dat na een lang en arbeidzaam leven is overleden onze pa en opa’. We
wensen Jacqueline en Rien, Rienette en Wim en de kleinkinderen veel
sterkte. Het zal vreemd zijn nu zowel moeder Cathy als pa Toon er niet
meer zijn. We weten dat zij geborgen mogen zijn bij hun Schepper.

Ds.Charlotte Inkelaar-de Mos
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BLOEMENGROET

18 Aug Dhr. H.H. Messemaker (verj)
Dhr. D.J. Kardux (verj)
Mevr. J.S. Weyenberg

25 Aug Mevr. H. van Wensen — Notenboom
Dhr. N.M.C. Saarloos
Mevr. S. Hanssens - Jeltes

COLLECTEN

De eerste collecte is voor Kerkbeheer.

De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Hoorn van Afrika”
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en

pastoraat.

De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming:

22 Sept Leger des Heils

29 Sept Zending Syrié (KIA)

6 Okt Stichting de Hoop

13 Okt Wereld Diaconaat Myanmar (KIA)
20 Okt Artsen zonder grenzen

27 Okt Noodhulp Soedan (KIA)

3 Nov Najaarszending Ghana (KIA)

10 Nov Voedselbank
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GROENE KERK VERVOLG

Evaluerend wat we in een jaar bereikt hebben als groen team in Oud
Gastel:
- De verbruiksmiddelen zijn milieuvriendelijk (schoonmaakartikelen,
toiletpapier, papieren handdoekjes etc.) of fairtrade (koffie).
- De per stuk verpakte koekjes zijn bijna op en worden vervangen
door koekjes per pak.
- Het afval wordt nauwkeurig gescheiden afgevoerd.
Kortom, het “huishouden” van de kerk is op orde.
Zo doen we wat in ons vermogen ligt en zijn we een voorbeeld voor
elkaar. Niemand is volmaakt, maar als we allemaal een steentje
bijdragen....
Als dit zo blijft draaien, dan is dat heel fijn en positief naar onze
medemens (de kleine koffieboer krijgt een eerlijke beloning).
En de planeet/Gods Schepping, waarover de mens als rentmeester is
aangesteld, wordt met respect behandeld.

Maar het groene team gaat verder...
We willen nu graag het delen gaan stimuleren. Dat kan op meerdere
manieren:
1. We kunnen ons bezit delen: wie heeft er bijvoorbeeld een goed
werkende stofzuiger over voor de schoonmaakploeg van de kerk?
Bij voorkeur een handzaam model.
2. We kunnen ook diensten delen: wie wil er een balkonvloer
schoonmaken voor een ouder gemeentelid?
Dit zijn twee concrete vragen, waarop gereageerd kan worden naar Corrie
en Kees Brouwers.
Tenslotte de reminder voor de Groene Kerkendag op 12 oktober: Leuk om
samen te gaan!
Je ontmoet honderden “kerkvergroeners”.
Je kunt je laten inspireren én je eigen verhaal met anderen uitwisselen.
Er zijn praktische workshops, muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid,
creativiteit, saamhorigheid en een heerlijke lunch.

Verder zal een gedeelte van de expositie ‘Heel de Aarde’ van ArsProDeo
getoond worden.
Kortom, de moeite waard.

Graag tot de volgende keer.
Mieke de Ruiter
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KINDERNEVENDIENST

6 oktober: Liefde is zo sterk als... (Hooglied 8 :6-7 }
20 oktober:  Verdriet en troost (Klaagliederen 1:1-5, 3:31-36

We zingen als kinderlied: “Meer en meer op Jezus gaan lijken.”
En omdat we in december maar 2x kindernevendienst hebben beginnen
we in november al met de verhalen voor Advent.

3 november: de geboorte aankondiging van Johannes.

Tot in de kindernevendienst!
Marga en Wilma

PS: de foto’s van de startzondag staan op de website van de kerk.

Save de date voor de VRIJWILLIGERSAVOND

Noteer de datum vast in uw agenda of kalender: 15 november 19,00 uur
De info volgt in de volgende kerkklok

Angelien, Marga en Wilma.
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KERKELIJK BUREAU

Overleden
Dhr. T.J. in 't Anker is overleden op 7 september 2024

Vertrokken
Mevr. L. Smaal-Vogel is vertrokken naar een andere kerkelijke gemeente

Opbrengst collecten

Bloesemc

ollecte

voor

eredienst

en Hoaorn
Datum Extra collecte Kerkbeheer | Extra pastoraat | van Africa

collecte

04-08-2024 | Bijbelgenootschap 35,25 38,10 34,30
11-08-2024 | Kerkin Actie / Zomerzending 78,75 82,95 36,35
18-08-2024 | Catechese en Educatie 38,20 34,00 28,00
25-08-2024 | Stichting De Hoop 38,60 41,70 38,80

Hartelijk dank voor al uw gaven!

kerk

Collecte Zending
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog
analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar
school. Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een
school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen
zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen
een lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen.
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Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via
bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed
voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geillustreerde Bijbel mee
naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.
Zo leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen
taal. Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen
toekomstige kerkleiders.

Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de collecte of maak een
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o0.v.v.
collecte zending Ghana of doneer online. Bedankt voor je gift.

Lees meer op: kerkinactie.nl/kerknoordghana

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

Najaarszendingscollecte

Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Najaarszendingscollecte

(= Kerk in Actie — collecte Zending)
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Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR-reader, of klik op

de knop 'Betaal met iDEAL".

Betaal met iDEAL

Om het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens worden

gebruikt:

Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63
Betalingskenmerk: 3100 1008 1810 1024

Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van het
kerkelijk bureau.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Hier ko uww advertentie staon

-32-



-KERKKLOK-

BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OU-DENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953
t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch

DIACONIE OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Oudenbosch

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL71 RABO 0373 7240 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel &
Kruisland

DIACONIE GASTEL & KRUISLAND
Bankrekeningnr. NL94 RABO 0373 7381 02

t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Gastel en Kruis-land
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snijhloemen « boeketten « grote sortering kamerplanten tuinplanten »
A potterién ® decoratieartikelen
L — |

Monica
% ADRES VOOR AL

UW BLOEMWERK

René en Katinka Cappetijn

Mieuwlandweg 2 - Oudenbosch

tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: r.cappetiin@hetnet.nl

&

13

LUXE BAKKERIJ
NAGELKERKE

voor het lekkerste brood

Fenkelstraat 33
Tel. 330013

-35-




-KERKKLOK-
DE EREDIENST

OUDENBOSCH

29 september 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

6 oktober 9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge

13 oktober 10.30 uur Ds. N. Luitwiller, Willemstad
20 oktober 9.00 uur Ds. P. de Nooij, Den Haag
27 oktober 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar

3 november 9.00 uur Ds. S. Nieuwenhuis

10 november  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Oogstdienst

GASTEL & KRUISLAND

29 september  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

6 oktober 10.30 uur Mw. B. de Waal, Zegge, koffie drinken
13 oktober 9.00 uur Ds. N. Luitwiller, Willemstad

20 oktober 10.30 uur Ds. P. de Nooij, Den Haag

27 oktober 9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar

3 november 10.30 uur Ds. S. Nieuwenhuis, koffie drinken

10 november 9.00 uur Ds. Ch.Inkelaar-de Mos, Oogstdienst
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