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DIVERSE ADRESSEN 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 0165-317532 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder: vacant 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. C. Groothoff 06-20581524 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. I. Kriekaard 0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 
Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  06-27187352 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 

 
Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk (Het nieuwe 
jaarthema 2024-2025 van onze landelijke kerk) 
 
Waar denk je aan als je deze woorden leest?  
Jezus leerde ons het ‘Onze Vader’ bidden. Daarin staat onder meer de 
bede: ‘Uw Koninkrijk kome’. Waaraan denk je dan? Aan Gods Koninkrijk 
aan het eind van de tijd? Of aan Gods Koninkrijk hier en nu, dat wij op 
aarde moeten vestigen? Misschien verzucht u wel: Komt er nog ooit wat 
van? 
We leven in een onrustige tijd. Er is van alles aan de hand. Overal. In het 
klein en in het groot. Op wereldschaal kun je denken aan oorlogen die 
maar verder gaan. Oekraïne/ Rusland. Israel/ Gaza. Dreiging in het 
Midden Oosten. Maar ook in landen van Afrika. Er komen verkiezingen in 
Amerika. Wie wordt de nieuwe president, en hoe gaat hij/zij het doen?  
Uw koninkrijk kome… je kunt ernaar verlangen. Dat Gods Koninkrijk 
doorbreekt. Een rijk van vrede, gerechtigheid, heelheid, liefde. Een rijk 
waarin God zelf koning is. Waar geen dood, verdriet, pijn, oorlog, strijd 
meer is. In Jezus is het reeds begonnen, maar we zien er nog zo weinig 
van. En misschien doen we er zelf ook weinig aan, maar wat kúnnen we 
doen? Een oude kloosterspreuk zegt: Ora et labora: Bidt en werk.  
Uw Koninkrijk kome.. Het gaat niet om óns koninkrijk, maar om Zijn 
koninkrijk. Is niet het belangrijkste daarvan dat God zelf Koning is? In 
Openbaring 21 en 22 lezen we over de grote toekomst. Het visioen van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met het bijzondere perspectief dat 
God zelf bij de mensen zal wonen. ‘Hij zal alle tranen van hun ogen 
wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: Alles 
maak Ik nieuw.’ (vers 4,5) 
Wanneer we leven in het licht van Gods Koninkrijk, valt het licht van deze 
hoopvolle toekomst al over ons leven hier en nu heen. We mogen ernaar 
uitkijken en ons inzetten waar mogelijk, hoe klein ook, in onze eigen 
omgeving. En blijven bidden: Uw Koninkrijk kome.  
Ik hoop dat we met elkaar als gemeenten dit nieuwe seizoen hoopvol 
mogen leven in het licht van Gods Koninkrijk!  
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
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VOORUITBLIK EN TERUGBLIK… allereerst de Startzondagen begin 
september in beide gemeenten: 
 

Op zondag 1 september om 10.30 uur vieren we in Oudenbosch de 
startzondag. We hopen op mooi weer voor deze dienst. Het begint al een 
beetje traditie te worden, om op die zondag een openluchtdienst te 
houden in het Arboretum! Dit jaar zal saxofonist Wim de Veth een kleine 
muzikale bijdrage leveren. Hij zal 2 nummers voor ons spelen. Ook voor 
de kinderen zal er uiteraard weer een programma zijn. Zoals reeds in de 
nieuwsbrief aangekondigd, vragen we weer enthousiaste bakkers voor 
iets lekkers bij de koffie! U kunt zich aanmelden bij ……. 
Het thema zal te maken hebben met het nieuwe landelijke jaarthema waar 
ik in de meditatie al over schreef. Ook het blad Petrus dat eind 
augustus/begin september uitkomt, zal aandacht besteden aan het nieuwe 
jaarthema! 
 
Op 8 september om 10.30 uur zal de startzondag in Oud-Gastel gehouden 
worden, ook hier bent u van harte welkom. Thema: Als nieuw. Leven in 
het licht van Gods koninkrijk. Centraal daarbij zal staan de gelijkenis van 
de werkers in de wijngaard. (Mattheus 20) 
Ook hier speciale aandacht voor de kinderen, en een ontspannen 
programma na de lunch! Van harte welkom!  
 
Als we terugkijken naar de afgelopen tijd, dan is het fijn te zien dat de 
diensten deze zomer best goed bezocht blijven. Dat is een goed teken! 
Juist in de zomer blijft de wekelijkse eredienst een vast punt om elkaar te 
ontmoeten, en samen te zingen, te bidden, te luisteren naar het Woord. 
Deze zomer stond het boek Ruth centraal, wanneer Harm-Jan of ik 
voorgingen. Laat maar eens weten wat u van zo’n vervolg- serie vindt. Ik 
hoorde een paar positieve reacties, maar ook iemand die na de 3e keer 
zei: ‘Ik heb het nu wel gehad met Ruth. En ja, toen kwamen er toch nog 3 
andere keren. 
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WELKOM OP DE NIEUWE ALPHACURSUS VANAF MAANDAG 23 
SEPTEMBER OM 18.30 UUR  
 
In september hopen we voor beide gemeenten weer een nieuwe Alpha 
cursus te starten. Het wordt de 4e Alphacursus ‘nieuwe vorm’. In het 
verleden (2008, 2009) hebben verschillende mensen al eens meegedaan 
met een Alphacursus.  
De huidige cursus is qua inhoud ongeveer gelijk, maar de vorm is anders. 
De inleiding wordt gehouden via een film van ongeveer 25 minuten. 
Daarin is er deels inhoudelijke informatie, hetgeen ingeleid en aangevuld 
wordt met filmpjes/ interviews/ gesprekken. Dat gaat best snel, dus van 
verveling geen sprake!  
Ook nieuw ten opzichte van 2008 is dat we samen starten met een 
maaltijd. Het is een geschenk dat Elivia Jongerius het leuk vindt om 
gezond en lekker te koken. Ze draait haar hand niet om voor groepen van 
16 a 18 mensen (of meer!) Het toetje wordt meestal verzorgd door een 
ander, en dat levert ook interessante momenten op. Bij de eerste cursus 
verzorgde Fatima de toetjes. Dat was dan meestal iets van heerlijke 
gebakachtige zoetigheid, die haar oorsprong vond in meer Oosterse 
contreien. In de cursus van het najaar 2023, maakten soms deelnemers 
hun favoriete toetje. Zo aten we een keer griesmeel pap. Van die stevige, 
u weet wel. Of door iemand zelfgemaakt ijs. Het samen eten is niet alleen 
lekker, maar ook gezellig, ontspannend, het verbindt, je leert elkaar 
kennen. Draait het dan om het eten?? Nee, vast niet, maar het is wel heel 
leuk.  
Inhoudelijk gaat het om thema’s als: Wie is God? Wie is Jezus? De Bijbel. 
Bidden. De Heilige Geest. Basale thema’s van het christelijk geloof. Dat 
maakt het geschikt voor een breed publiek. Voor wie meer wil weten over 
het geloof, voor wie zich er opnieuw in wil verdiepen, voor wie het leuk 
vindt samen met anderen hierover te praten.   
In principe doe je de cursus eenmalig. Wanneer je echter de cursussen 
van 2008/09 hebt gevolgd, ben je van harte welkom op ‘herhaling’. Kom 
zelf en neem anderen mee! 
Het leuke is dat de cursus ook in de Parochie wordt gegeven: echt een 
oecumenische cursus dus! Het team is en blijft enthousiast, voor meer 
informatie of opgeven kun je bij één van hen terecht!  
 
Hanneke Boom, Elivia Jongerius, Jacko en Arja van Dongen, Wilma 
Welten, Charlotte Inkelaar  
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Data: maandagen van 23 september tot en met 2 december, van 18.30 u 
tot uiterlijk 21.30 uur   
 
P.S. In Oud Gastel was er in het voorjaar van 2024 een ‘seniorencursus’ 
overdag in Oud Gastel, op de maandagmiddag. (om 12.30 uur inclusief 
lunch) 
Waarom een ‘seniorencursus’? In principe zijn de thema’s gelijk. Het 
grootste verschil is dat deze cursus overdag gegeven wordt. Mocht u 
eventueel belangstelling hebben voor zo’n seniorencursus, laat het dan 
ook weten aan één van de teamleden. Het is mogelijk in het voorjaar weer 
zo’n cursus te starten (of in Oudenbosch of in Oud-Gastel) 
Deze cursus is (na afloop) voortgezet als een “vervolg Alpha”, aan de 
hand van een boekje “aan tafel met Jezus”, onder redactie van René de 
Reuver. 
 
 
FILMAVONDEN IN DE PASTORIJE: EERSTE KEER DINSDAG 17 
SEPTEMBER IN DE PASTORIJE   
 
Afgelopen seizoen hebben we in de Pastorije verschillende films bekeken, 
die iets te maken hadden met het christelijk geloof. Daar waren een paar 
heel indrukwekkende bij! Misschien dat we er één herhalen (in overleg.) 
Het is leuk om dat met een groepje te doen. Daarom wil ik dat in het 
najaar voortzetten: één keer per maand een film bekijken met min of meer 
een christelijke inhoud, of in ieder geval een film met een verdiepende 
inhoud. 
De eerste film zal zijn “Song of Names”. Tientallen jaren geleden 
verdween een geadopteerde (Joodse) broer voor een groot optreden. De 
film is een zoektocht van een man naar deze broer. Zal hij hem vinden? 
De loop van de film onthult veel over het verleden en is ontroerend. 
Data: dinsdag 17 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 12 november, 
19.30 uur. 
 
EXCURSIE JOODSE WIJK ANTWERPEN op zondagmiddag 22 
september 2024 
 
Op zondagmiddag 22 september organiseer ik een uitstapje naar de 
Joodse wijk in Antwerpen. Van harte welkom om mee te gaan. De Joodse 
wijk is een bijzondere plek, uniek in onze omgeving. Er wonen namelijk 
heel veel Joodse mensen bijeen. Je waant je bijna in een andere wereld.  
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Het is nog in de ontwerpfase, maar laat het weten als u mee wilt gaan. Het 
gaat om een wandeling door de Joodse wijk onder leiding van een gids. 
Als het lukt, bezoeken we ook een synagoge, waar we uitleg krijgen en 
ook vragen kunnen stellen aan degene die ons ontvangt. Ik herinner me 
dat ik dat ooit meemaakte. Een Joodse vrouw ontving ons, die haar 
woordje goed kon doen. Het was interessant en verrijkend! 
Globale planning:  
Vertrek met auto’s naar station Essen (vertrek ongeveer 12.45 uur) 
Trein van 13.30 uur 
Start excursie 14.30 uur tot 16.30 uur (inclusief Synagoge bezoek) 
Aansluitend eten we een Broodje Falafel met elkaar (ongeveer 10 euro) of 
we kunnen besluiten te gaan eten bij Joods restaurant Hoffy’s. 
Interessant, maar niet goedkoop. Kosten ongeveer 35 euro per persoon, 
daarbij komt dan het drinken. 
Deze beslissing nemen we later. 
Prijs voor de excursie zal waarschijnlijk 15 euro zijn, daarbij komt het 
treinkaartje (ongeveer 7 euro per persoon), en dan een eenvoudige of wat 
luxere maaltijd. De prijzen van de excursie en trein zijn nog bij benadering. 
Minimum aantal deelnemers: 10 personen 
Maximum aantal: 20 personen. 
Wilt u in principe mee, dan graag opgeven bij Charlotte Inkelaar. Ik houd u 
dan op de hoogte!  
 

 

VAN DE REDACTIE 

Zo, het nieuwe kerkelijk seizoen gaat beginnen en dat hebt u kunnen 
lezen in de voorafgaande pagina’s! En dat was nog niet alles, want in de 
bijlage ontvangt u nog een overzicht van alle activiteiten die er het 
komende seizoen gaan plaatsvinden: kringen, cursussen, filmavonden, 
eterijen etc. Voor elk wat wils. Maak als u kunt gebruik van één of meer 
mogelijkheden. 

Er wordt ook teruggekeken op mooie gebeurtenissen in de afgelopen 
periode: het geweldige jeugdkamp, in Oudenbosch enkele 
onderscheidingen en de bevestiging van een ambtsdrager. En verder zijn 
er weer de prachtige inzendingen ven Erna. 

Let op! Graag uw aandacht voor de volgende inleverdatum van de 
kopij. Deze is namelijk een week vervroegd, i.v.m. vakantie van de 
distributeur. 
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Deze wordt nu: 15 SEPTEMBER 

De distributie datum wordt dan om en nabij 25 september. 

 

N. Blok 

 

 
JEUGDWERK: 
 
Wat een wa..wa..wa..waanzinnig kamp hebben we gehad. 
Met 16 kinderen (zaterdag overdag 17) vanuit beide gemeenten op het 
korfbalveld in Oud Gastel 
 
Ook een waanzinnig mooie locatie en mooi weer, wat erg fijn was. 
Alle spellen konden we buiten doen: vrijdagavond de cijfers van de klok in 
het bos opzoeken, bijbel verhaal en liedje maken, speurtocht 
zaterdagmiddag, waterspelletjes, springkussen, de bbq zaterdagavond en 
niet te vergeten voor de oudsten het bosspel in het donker. 
 
En als afsluiting op zondag een mooie kerkdienst waar we het liedje dat 
de kinderen gemaakt hadden gezongen hebben. 
In beide kerken hebben jullie de foto’s en het filmpje kunnen zien. 
 
Mocht je het gemist hebben het staat nu bij beide op de site van de kerk: 
www.pkn-oudenbosch.nl of www.pkn-gastel-kruisland.nl. 
 
Iedereen heel erg bedankt voor het mogelijk maken: o.a. voor de 
boodschappen, giften, komkommers, het springkussen en de 
korfbalvereniging voor het ter beschikking stellen van de locatie, het 
helpen bij de speurtocht, de bbq, en de foto’ in PowerPoint zetten. En al 
degenen die ik nu nog vergeten ben, 
 
Namens de kinderen en de leiding. BEDANKT 
 
En we zijn alweer volop aan het nadenken en organiseren van nieuwe 
activiteiten voor de jeugd van 10 jaar, dus houd de brievenbus in de 
gaten!!!!! 
 
 

http://www.pkn/
http://www.pkn/
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SHAMING 
 
Nadat Noach en zijn familie na de zondvloed behouden uit de ark stapten, 
legde Noach allereerst een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd 
dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toch is het niet de 
zondaar die in dit verhaal centraal staat. En hoe zit het met ons oordeel?  
 
Toen Cham – één van zijn zoons – zag dat zijn vader naakt was, vertelde 
hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. Vindt hij het belachelijk? 
Schaamt hij zich voor zijn vader? Is hij bezorgd? We weten het niet. We 
weten enkel dat hij er iets over gezegd heeft tegen zijn broers Sem en 
Jafeth. Dat wordt Cham zwaar aangerekend.  
En hoe zit het dan met Noach? Is het niet erg dat hij zich zo laat gaan? 
Wat een ravage moet het op aarde geweest zijn, toen al dat water was 
verdwenen. Wat zal het lang geduurd hebben voordat alles weer een 
beetje leefbaar werd. Maar Noach pakt de draad weer op en legt een 
wijngaard aan. Dat hij de eerste oogst uitbundig vierde, kun je wel 
begrijpen als je beseft wat hij allemaal heeft meegemaakt. 
In de Bijbel zijn genoeg teksten te vinden die waarschuwen tegen 
dronkenschap en drankmisbruik. Maar Noach wordt er hier niet om 
veroordeeld. In dit verhaal gaat het niet om degene die de uitglijder maakt, 
maar om hoe anderen daarmee omgaan. Die anderen zijn in dit geval zijn 
drie zoons. Sem en Jafeth kunnen er niet om lachen maar nemen een 
mantel en leggen die – zonder naar hun vader te kijken- over hem heen. 
Dit is nou echt iets met de mantel der liefde bedekken. Zij eren hun vader 
en worden gezegend om wat ze hebben gedaan; Cham wordt vervloekt. 
 
Vele eeuwen later zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Oordeel niet, opdat er 
niet over jullie geoordeeld wordt’ en ‘met de maat waarmee je meet, zal 
jou de maat genomen worden’. Hoe wij met elkaar omgaan blijkt zeer 
zwaar te wegen in Gods oordeel over ons. 
Het Nieuwe Testament voegt daar nog een mooi voorbeeld aan toe. De 
Farizeeën en Schriftgeleerden brengen een vrouw bij Jezus. Ze is op 
heterdaad betrapt op overspel. In de wet van Mozes staat: gij zult niet 
echtbreken; daar staat de doodstraf op. De geleerden uit de tempel 
gebruiken deze vrouw om Jezus te testen. Maar Jezus maakt er een hele 
andere zaak van. Wat deze vrouw gedaan heeft is niet goed. Jezus pleit 
haar niet vrij, maar drukt haar op het hart om niet meer te zondigen. Zij 
staat in het midden van de kring, in het centrum van de aandacht. Maar 
Jezus richt het zoeklicht op de omstanders. Hij kijkt naar hoe zij deze 
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vrouw behandelen. ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen naar haar werpen’, zegt Jezus. Een voor een druipen de mannen af. 
De vrouw blijft alleen achter. ‘Heeft niemand u veroordeeld? Ik veroordeel 
u ook niet.’ 
 
Judith Bouma (gevangenis pastor) las dit verhaal met de mannen in haar 
gespreksgroep in het huis van bewaring. ‘Ah, dus de rechter mag mij 
helemaal niet veroordelen!’ was de reactie. Sommige gevangenen hebben 
een lange staat van dienst. Ze zijn keer op keer veroordeeld, door de 
staat, door de samenleving, door hun familie, vrienden. Soms terecht, 
soms onterecht. Ze weten hoe het voelt. Ook de golf van reacties die er 
achteraankomt, over hen en over hun naasten. 
Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om 
de wereld te redden.’ 
Hij laat zien hoe Hij omgaat met kwetsbare, feilbare mensen. Die maak je 
niet te schande in het openbaar. Je wacht tot je elkaar een op een in de 
ogen kan kijken en dan kan er open en eerlijk gesproken worden. 
 
(naar een artikel van Judith Bouma) 
 
 
EEN BEPERKING? WIE NIET! 
 
Vroeger spraken we over iemand met een handicap. Tegenwoordig 
zeggen we: hij of zij heeft een beperking. Ik vraag me af of die uitdrukking 
wel zo’n verbetering is. Want een beperking, zeg nou eerlijk, die hebben 
we toch allemaal? Aan ieder mens mankeert wel wat, toch? 
 
Als ik met aanstaande bruidsparen de trouwdienst voorbereid, dan vraag 
ik hen vaak: ‘Wat vind je nou zo aantrekkelijk in de ander?’ Dan volgen 
mooie antwoorden. Maar op de vervolgvraag of de ander zich ook kan 
verbeteren, volgen ook altijd bijzondere antwoorden. Ondanks verliefdheid 
zien mensen echt elkaars beperkingen wel. Door zowel het positieve als 
ook de beperkingen van elkaar regelmatig te bespreken, houd je je relatie 
fris. 
 
Wij mensen zijn beperkt. Vroeger zouden we zeggen: wij mensen zijn 
zondig. Dat werd ons in de kerk soms zo indringend voorgehouden dat ik 
er gewoon een beetje depri van werd. Een mooie anekdote vertelt over 
een jongen die thuiskomt na de kerkdienst. ‘Waar heeft dominee over 
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gepreekt?’ vraagt vader. De jongen antwoordt: ‘Over de zonde.’ 
Belangstellend vraagt vader verder: ‘Wat heeft de dominee erover 
gezegd?’ ‘Ach, hij was ertegen’, antwoordt de jongen laconiek. 
 
Het woord zonde is beter te begrijpen als je achter het woord zonde een r 
zet. Dan krijg je het woord zonder. Wij mensen leven vaak zonder God, 
dát is onze grootste zonde. Wij denken dat we het zelf wel redden. 
Daarom kunnen wij wat leren van mensen met een handicap. Ze 
aanvaarden hun handicap vaak met een soort blijmoedigheid, waar je 
jaloers op kunt worden. Die handicap maakt onderdeel uit van wie ze zijn. 
Juist inclusief die handicap willen ze volledig geaccepteerd worden. 
 
Zo is het ook met onze beperkingen. We kennen allemaal onze zonder-
God-momenten. Bijzonder, dat Jezus ons juist met die beperkingen toch 
volledig accepteert. Altijd maar jezelf willen redden, is dan niet meer 
nodig. Want Hij redt. Over zonde als beperking denken, daar word ik 
stukken minder depri van. 
 
(een column van Ds. H. van Ark) 
 
 
PREKEN 
 
Paulien Vervoorn leert deelnemers aan haar trainingen preken ontwerpen 
die cirkelen rondom een kernboodschap, gericht zijn op de praktijk en 
verrassen door hun variatie. 
 
‘Jullie preek op de laatste dag mag tien minuten duren’ zegt ze tijdens 
haar preektrainingen. Vaak klinkt er gezucht. Deelnemers die normaal 
meer spreektijd hebben, moeten voor hun gevoel gaan proppen. Andere 
deelnemers vragen zich juist af of ze überhaupt tien minuten vol krijgen. 
Er is ook altijd iemand die opmerkt: ‘Als je het in tien minuten niet kunt 
zeggen, kun je het in een halfuur ook niet.’ Goethe schreef ooit: Binnen de 
beperking toont zich pas de meester. 
Als preektrainer is Paulien Vervoorn gewend de verantwoordelijkheid niet 
zozeer bij de hoorder, maar meer bij de spreker neer te leggen. Sinds 
corona zijn veel preken korter geworden; ook die van haarzelf. Waar ze 
eerder soms veertig minuten nodig had, heeft ze er nu twintig nodig. En 
de preken van veertig minuten waren niet per se beter. 
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In de podcast Eerst dit, die erg 
populair is, luister je in zeven 
minuten naar een 
bijbelgedeelte, een korte uitleg 
en een gedachte voor de dag. 
Deelnemers aan de cursus van 
Paulien worden door haar dan 
vaak uitgedaagd: welk punt zou 
je maken als jij zeven minuten 
had? Of drie? Of één? 
Zodra je je kernboodschap 
glashelder voor ogen hebt, 
maak je de preek juist weer 
langer, maar alleen met dát wat 
de kern onderstreept. En als je 
meerdere voorbeelden gebruikt 
die aansluiten bij de kern, zullen 
meer mensen zich in je preek 
herkennen. 
Wat Paulien zelf vaak helpt, is 

anderen bij het proces betrekken. Zo vroeg ze een keer of één van haar 
luisteraars proefkonijn wilde zijn om de kern van de preek te beluisteren. 
Die draaide om vier ‘punten’. Nadat de proefpersoon er drie had gehoord, 
gaf hij aan dat het al genoeg was. Het vierde punt vond hij ook prachtig, 
maar hij raadde haar aan om daar een andere preek aan te wijden. Diep 
van binnen wist ze dat eigenlijk wel, maar ze had het even nodig om erin 
bevestigd te worden. 
 
Moeten we elkaars ‘geestelijkheid’ afmeten aan de lengte van de preek? 
Alsof de Geest gespecialiseerd zou zijn in lange preken. ‘Wie mijn 
woorden hoort én doet’, zegt Jezus echter. Soms hebben we onze handen 
vol aan het in praktijk brengen van een korte preek en hebben we geen 
lange preek nodig. Het is voor een dominee belangrijk dat hij/zij voor 
zichzelf formuleert welke kennis hij of zij wil overdragen en uitleggen, 
maar ook wat men hoopt dat de hoorders ermee gaan doen. 
Hoe lang een preek moet duren, is ook afhankelijk van het talent van de 
spreker. Bij de ene spreker haak je na een minuut af en naar de andere 
spreker wil je wel een uur luisteren. Wat is hun geheim? Dat ze je 
verrassen. Door de uitleg. Met een meeslepend verhaal.  
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Door een idee voor de praktijk waar je warm van wordt. Het gaat niet om 
lange of korte preken, maar om góede preken: preken die cirkelen om een 
kernboodschap waarin de Bijbel krachtig spreekt, die gericht zijn op de 
praktijk en vol variatie zitten. 
 
(naar een artikel van Paulien Vervoorn in het Nederlands Dagblad) 
 
 

“Ik ben gevonden door een liedje…” 
Eind september komt de langverwachte nieuwe verhalenbundel inclusief 
nieuwe CD uit van de Goese troubadour Theo van Teijlingen. Stichting de 
Figurant geeft deze bundel uit en de opbrengst is weer bestemd ter 
ondersteuning van het kinderopvangwerk van Amecet, in Soroti te 
Oeganda. 

 
Het is lezen én luisteren in één. De CD bevat 16 luisterliedjes.  
“Ik hoop altijd dat mijn liedjes mensen mogen raken. Maar na meer dan 50 
jaar liedjes zingen besef ik ook steeds meer dat ikzelf geraakt ben door 
het lied, het lied van de Eeuwige, de Schepping, van de liefde, van 
Christus…omschrijf het maar eens…dat lukt eigenlijk niet” 
Liedjes en verhaaltjes over het dagelijks leven. “Ik noem dat weleens de 
heiligheid van elke dag”, vertelt Theo. “Een liedje geïnspireerd door de 
krant, liedjes voor de toekomst, mijn kleinkinderen, de hoop maar ook over 
verlies en lijden…maar steeds is er weer die rode lijn van de mensenzoon, 
Christus die ons nabij wilt zijn…in dát dagelijkse bestaan.” 
 
 



-KERKKLOK- 
 

-16- 

 

Theo van Teijlingen gaat alweer meer dan 36 jaar voor in kerken en 
gemeenten en gebruikt steevast zijn liedjes ook om woorden kracht en 
een extra dimensie bij te zetten. “Als ik zing in een kerkdienst is dat niet 
ter opvulling, maar muziek (en tekst) raakt letterlijk een andere snaar. Dat 

krijg ik vaak terug van de kerkgangers, 
de luisteraars en ik hoop dat deze bundel 
met verhalen en liedjes tot inspiratie en 
troost kan leiden.” 
Ook wel wakker schuddend…Er staat 
een prachtig nummer op over ons 
slavernij verleden en als je  het nummer 
“De beuken van Buchenwald” hoort,  ga 
je vanzelf mee in het verhaal toen Theo 
en zijn oudste zoon dit voormalige 
concentratiekamp bezochten.  
De natuur speelt op de CD een grote rol, 
o.a. te horen op het nummer “Guldstav”, 
geschreven bij de zee op een zuidelijk 
puntje van een Deens eiland. “Als je in 
de natuur bent, houd je je adem soms in, 
zo mooi en groots dat de schepping 
is…dan relativeer je je dagelijkse 

leventje. Ik heb dat mogen leren om dit te zien, toe te laten en dan helpt 
het wel dat je getrouwd bent met een Deens-Zweedse vrouw”, aldus 
Theo. 
In de bundel zie je de verhalen van 36 jaar voorgaan in kerken en 
concerten geven. Maar ook zijn ervaring van 35 jaar docent 
levensbeschouwing in het mbo-onderwijs.   
De bundel en CD zijn prachtig uitgevoerd en kosten samen slechts 19,95 
euro. Ideaal om zelf te lezen, op je nachtkastje te hebben, weg te geven 
als zinnig cadeautje, te gebruiken in de kerk bij openingen of in diensten, 
noem maar op. 
De presentatie van dit boekje en CD (release) is op zaterdag 28 
september in boekhandel “De Koperen tuin” , Keizersdijk te Goes, tussen 
15-16 uur. Theo zal daar een aantal van de liedjes ten gehore brengen 
begeleid door toetsenist Stoffel Biesterbosch. Toegang is gratis. 
Daarna is het boekje te koop bij Zeeuwse boekhandels of te bestellen bij 
Stichting de Figurant (www.defigurant.nl)of te koop bij liveoptredens en 
kerkdiensten van Theo. 
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DE GELOOFSBELIJDENIS, gevat in 12 gedichten van Nel Benschop 
 
Deel 8: Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden….. 
 

Op een dag (hoe lang nog Heer?) 
zullen de bazuinen schallen, 
vuur daalt uit de hemel neer, 
dalen rijzen, bergen vallen, 
zon en land vloeien dooreen, 
vuur raast door de wereld heen. 
 
Dan staan alle doden op, 
met de levenden tesamen 
roept God hen voor ’t oordeel op 
noemt hen allen bij hun namen. 
Als Zijn boeken opengaan 
wie zal dan niet schuldig staan? 
 
God, wanneer ik daaraan denk 
voel ik mij vol angst, verloren. 
Als dan Christus, op Uw wenk 
’t oordeel spreekt, wat zal ik horen? 
Mens. Ik heb u nooit gekend, 
Want ge hebt Mij niet herkend. 
 
In de mens, die honger had, 
in wie naakt was en gevangen, 
in wie naast u liep op ’t pad, 
in wie stierf aan doodsverlangen. 
Of spreekt Christus’ stem mij vrij: 
‘Kom, Mijn kind, vier feest met Mij!’ 
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PERSBERICHT 
 
Verdieping en toerusting vanuit de Bijbel voor de regio Zuidwest 
Nederland 
 (Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en Noordwest Brabant) 
 
 

Wil je meer weten over de Bijbel, 
kerkgeschiedenis, dogmatiek? Hoe je in 
het dagelijkse leven het geloof in de 
praktijk brengt?  Vanaf 11 september 
2024 gaan we te Middelharnis bij 
voldoende deelnemers starten met deze 
Bijbelcursus.   

 
In 22 bijeenkomsten die op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:45 uur 
verzorgd worden, gaan we dieper in op de Bijbel, kerkgeschiedenis, 
dogmatiek, ethiek, etc. Ervaren predikanten geven les in de verschillende 
vakken.  
Deze cursus is verdiepend en verrijkend voor je geloof. Voor iedereen een 
aanrader. De cursus is interkerkelijk en iedereen met welke opleiding en 
achtergrond dan ook, kan deze cursus volgen. Meld je nu aan!  Voor 
vragen en info kun je appen of bellen met de cursusleider ds. A.L. (Leo) 
Molenaar 06-19879900 of met het secretariaat Teun Grinwis 06-12285061 
of per e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.  
Meer info is er ook te vinden op: www.cursustvg.nl.  
 

 

 
 

mailto:cursustvgmiddelharnis@gmail.com
http://www.cursustvg.nl/
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 

 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 6 JUNI 2024   
OM 20:00 UUR IN DE PASTORIJE. 
 
1.Opening:  
Elivia opent de vergadering met een mooi stuk van Joyce Meijer: God’s 
liefde ervaren we, maar … we raken eraan gewend. Remedie: Sta elke 
morgen op in vernieuwde verwondering door Hem! , waarna Elivia 
voorgaat in gebed.  
 
2.Inbreng gemeenteleden:  
Een gemeentelid vertelde een uitvoerig verhaal over zijn visie en 
ervaringen over Israël. Zijn vraag: bijvoorbeeld discussiëren over 
antisemitisme of een keer een spreker uitnodigen hierover. In de voorbede 
wordt regelmatig Israël genoemd. 
    
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 14 mei 2024 werden goedgekeurd. 
 

4.Actiepuntenlijst:  

1. Vacature penningmeester diaconie en ouderling-kerkrentmeester 

2. De gemeente Oudenbosch wordt gemaild over het vervolg van de 
defibrillator. 

3. Vloerkleed in de kerk werd besproken. 

5.Postlijst: werd doorgenomen, we gaan als kerkenraad akkoord met de 
kerkordewijziging betreffende de blijvende schorsing bij 
grensoverschrijdend gedrag.  

6.Pastoraat: een voor ons onbekend dooplid, Dhr. Sinke (63 jaar) uit de 
Entstraat is overleden, Janny stuurt namens de gemeente een 
condoleancebrief.  

Kerkenraad 

Protestantse Gemeente  

Oudenbosch c.a. 

Fenkelstraat 24 

4731 JB  OUDENBOSCH 

 

 

Website: 

www.pkn-oudenbosch.nl 

 

http://www.pkn-oudenbosch.nl/
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7.Nieuw ingekomen: geen nieuw ingekomenen 

8.Eredienst: op 16 juni om 10 uur staat een gezamenlijke dienst gepland.   

9.Jeugdwerk: Tijdens bovenstaande gezamenlijke dienst gaat Wilma uit 
Oud-Gastel in gesprek met de kinderen over Vaderdag en nog meerdere 
aandachtspunten. 

 10.Mededelingen diaconie: we gaan akkoord met het voorstel van Fred 
om bedragen voor een jaar vast te gaan zetten op spaarrekeningen i.v.m. 
hogere renteopbrengst. 

11.Mededelingen kerkrentmeesters: geen 
 
12.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 4 juli 2024 waarbij Janny de opening 
voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 2 juli). 
 
13.Rondvraag: geen vragen 
 
14.Sluiting: Elivia besloot de vergadering met nog een mooi stukje van 
Joyce Meijer   
 
Notulist: Corrie Groothoff  
 

BLOEMENGROET 

 
30 juni  Piet Gouw (ter bemoediging na overlijden broer) 
 
 7 juli  Anke Ampt (ter bemoediging na overlijden moeder) 
 
14 juli   Harm-Jan en Charlotte Inkelaar (van harte beterschap 

beiden) 
 
21 juli  Mw. An Jongbloed (van harte beterschap / bemoediging) 
  Dhr. en mw. Knetsch (groet van de gemeente) 
 
28 juli  Mw. Mona Nieborg (groet van de gemeente) 
  Kees en Janny v.d. Kruijk (45 jaar getrouwd) 
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4 aug.  Nico en Wil Ros (ter bemoediging) 
  Marleen Elsenaar (bevestiging als diaken) 
 
11 aug.    Tineke en Jan Suijkerbuijk (gestopt met bezorgen kerkklok 

en bloemengroet ouderen) 
 
Ook waren er afgelopen week bloemen voor: 

Cees en Anke Ampt (50 jaar getrouwd) 
Kees en Ada Kunst (50 jaar getrouwd) 

 

PERSONALIA 

 

Nieuw ingekomen: 

Dhr. A. Broere, Piushof 10, 4731 HR Oudenbosch 

Dhr. W.A.P. Frijters, Repestraat 15, Zegge  

Verhuisd 

Mevr. R.R. Snikkers is verhuisd van Steenbergen naar Oud-Gastel   

Uitgeschreven 

Mevr. N.M.P.A. (Nienke) Bruinsma, Zandeweg 35, Oudenbosch  

Dhr. en mevr. Boekwijt, Steenbergseweg 59, Dinteloord  

 

EEN PAAR BIJZONDERE GEBEURTENISSEN VAN DE AFGELOPEN 
TIJD.  
Op zondag 7 juli werd aan Marius van der Beek een oorkonde uitgereikt, 
vanwege het vele werk dat hij in de loop der jaren voor onze Protestantse 
gemeente heeft gedaan.  
Voorzitter van de kerkrentmeesters en scriba Janny van der Kruijk riep 
Marius naar voren. Marius begon als secretaris bij de kerkrentmeesters. 
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Vervolgens werd hij in 2004 lid van de kerkenraad als ouderling-
kerkrentmeester tot 2010. Marius was nauw betrokken bij de plannen en 
de voorbereidingen om het ‘oude’ clubgebouw te gaan verbouwen en te 
renoveren. Hij onderhield allerlei contacten met gemeentelijke instanties, 
monumentenwacht, schilders etc. etc. Nadat hij officieel gestopt was als 
kerkrentmeester, bleef Marius zorg dragen voor de kerkelijke gebouwen. 
Samen met Gerda was hij ook vele jaren beheerder van de Pastorije. 
 
Toen werd (tot haar verrassing) ook Gerda naar voren geroepen. Ook 
haar viel een onderscheiding van de VKB ten deel. Ik citeer hier graag de 
woorden van Janny die ze richtte tot Gerda. 
 
“Ook jij bent ooit begonnen in de kerkenraad als diaken. Dat was nog vóór 
Marius van 1997 t/m 2003. Daarna was je ook heel nauw betrokken bij de 
inrichting en het beheer van de Pastorije. Je bent op verschillende 
momenten beheerster geweest van de Pastorije en je zorgde altijd dat 
alles op rolletjes liep, daar waar het nodig was met enthousiaste hulp van 
enkele anderen om je heen. Het Proeven en Smaken op zondagavond is 
door jou opgezet en tot op heden een groot succes. 
Ook verzorgde je ieder jaar keurig de gedenkkaarsen voor de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Nu kun je het gelukkig ook wat rustiger aan 
gaan doen. 
Ook voor jou hebben we bij de VKB daarom een onderscheiding 
aangevraagd”.    
 
De oorkonden werden voorgelezen, de insignes opgespeld. Daarbij 
hoorden ook bloemen en dank namens de gehele gemeente. Het applaus 
van de gemeente onderstreepte onze dank aan Marius én Gerda. 
 
Op zondag 4 augustus beleefden we als gemeente de bevestiging van 
een nieuwe diaken: Marleen Elsenaar. Samen met haar man Gerrit woont 
zij sinds twee en half jaar in Bosschenhoofd. We zijn heel blij met de 
bereidheid van Marleen om zich in te zetten als diaken binnen de 
kerkenraad. Daarmee hebben we gelukkig weer 3 diakenen! 
 
Niet iedereen kent Marleen al, maar dat komt gaandeweg vanzelf. Als 
kerkenraad genieten we al van haar praktische insteek, en haar 
bereidheid dingen aan te pakken. Zij koos voor de bevestigingsdienst een 
gedicht, dat ik hier graag laat volgen. 
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De grootste bediening  

van een christen  

is niet preken 

of getuigen 

ook niet onderwijzen 

en de lofzang zingen 

onze grootste bediening 

is dienen 

voeten wassen 

sociaal werker zijn 

hongerigen eten geven 

bezoeken waar lijden is 

verwarmen bij kou 

troosten bij pijn 

en ontfermen 

zoals Jezus doen zou. 

 
(Leo Heuvelman) 
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VERJAARDAGSKALENDER    ( 75+) 

25 augustus Mevr, M.H. van Dongen-Nieborg 

31 augustus Mevr.I. Vermeer-van der Leliie 

 1 september Mevr. M.C. Reitsma-Deurloo 

10 september Mevr. Y.J.S. de Hoog-Lammering 

12 september Dhr. P.A. Mandemaker 

12 september Mevr. C.W. Bruinsma-van den Dool 

20 september Mevr. J. Rijpsma=Leeflang 

22 september Dhr. P.C. Penning  

23 september Mevr. L.A. Breure-Breure 

24 september Dhr. A.J. Berends 

25 september Mevr. D.N. van Luijjk-Rongen 

26 september Mevr. M.A.A. den Boer-Hogeweg 

27 september Mevr. J. van Es-Toth 

 

 

COLLECTEN 

 Eerste             tweede  uitgang 

  1 sept. Afriana    Kerkbeheer Groot onderhoud 

 8 sept. PKN: Jonge Generaties Kerkbeheer Groot onderhoud 

15 sept. Stichting Ontmoeting Kerkbeheer Groot onderhoud 

22 sept. De Hoorn van Afrika Kerkbeheer Groot onderhoud 

29 sept. Alpha Nederland   Kerkbeheer Groot onderhoud 

 

Toelichting bij de collecten: 

Stichting Ontmoeting: Mensen in Nederland met schulden, verslaving 
psychische problemen, soms op straat levend, worden geholpen de juiste 
weg weer terug te vinden. 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 3 
JUNI 2024. 
 
Lenie heet iedereen welkom. 
Wilma opent met het lezen uit Prediker 3 vers 1 – 8. Dit gedeelte staat 
centraal in de KND en tijdens het komende kerkkamp. Wilma gaat daarna 
voor in gebed. 
 
NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN. 
De notulen en verkorte notulen van 23 april 2024 worden goedgekeurd en 
getekend. 
 
INGEKOMEN POST EN MAIL. 
Het blad Protestant. 
Nieuwbrief van Noah’s Ark. 
Bedankje van de fam. van Alewijk – Schrauwen voor de bloemen. 
 
PASTORAAT. 
De Paaskaars van 2023 wordt naar Marleen Vervoort gebracht. 
 
DIACONIE. 
De fietstocht van Lokaal Lopend Vuurtje was met ruim 60 deelnemers en 
veel positieve reacties, plus een opbrengst van 1300,00 euro, een 
geslaagde dag. 
 
KERKRENTMEESTERS. 
Het gras voor het kerkhof in Oud Gastel is gemaaid. 
 
EVALUATIE KERKDIENSTEN. 
4/5 Dodenherdenking: er kwamen na afloop weinig mensen koffiedrinken. 
Dat wordt ieder jaar minder, daarom is er besloten om wel mee te werken 
aan de gezamenlijke kerkdienst maar na afloop geen koffie meer aan te 
bieden. 
19/5 Pinksteren: het was een mooie dienst met gitaarspel en zang van 
Walter en Mieke. 
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KND. 
Voor het kerkkamp is alles geregeld, de uitnodigingen gaan binnenkort de 
deur uit. 
Aan de avond voor de jeugd hebben negen kinderen deelgenomen. Het 
was gezellig en de film was spannend. 
Wilma sluit af met gebed en daarna luisteren we naar ”Alles is lucht”, een 
lied van Prediker, gezongen door Stef Bos. 

N. Kuijlen 

 

 
BLOEMENGROET 
 
30 Juni  Mevr. J.C.E. Broier – Quartel (verj) 
  Dhr. H.J. Inkelaar (verj) 
 
7 Juli  Dhr en Mevr Bartelen – van Eekelen (50 jr getrouwd) 
  Dhr. A.C. Koole (verj) 
 
21 Juli  Fam. Van de Kar – Gladdines (25 jr getrouwd)  
 
28 Juli  Mevr. N.J. Loch – de Jong (verj) 
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COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
18 Aug  Catechese en Educatie 
 
25 Aug  Stichting de Hoop 
 
1 Sept  Hart voor kinderen 
 
8 Sept   Kerk in Armoede (Tearfund)  
 
15 Sept  Noach’’s ark 
 
22 Sept  Leger des Heils 
 
29 Sept  Zending Syrië (KIA) 
 
6 Okt   Stichting de Hoop 
 
13 Okt  Wereld Diaconaat Myanmar (KIA) 
 
 
Ontvangen gift: Bij huisbezoek gift ontvangen van 500 euro. Hartelijk 
dank daarvoor!  
C.I. 
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STARTZONDAG 8 SEPTEMBER 10.30 UUR 
 
Thema “Als Nieuw”, Leven in het licht van Gods Koninkrijk  
 
Er wordt achter de schermen alweer hard gewerkt om voor u en jou een 
mooie kerkdienst en een fijne middag te verzorgen. Om zo weer een 
mooie start te maken van het nieuwe seizoen. 
In grote lijnen gaat het er zo uit zien. - Kerkdienst, - koffie/ thee/ limo met 
iets lekkers, - Lunch, - Activiteit. Het begint om 10.30 tot 15.00 uur. U krijgt 
een uitnodiging. 
In het kader van samen kerk zijn vragen we jullie dan ook om ons een 
beetje te helpen. We zijn nog op zoek naar bakkers voor wat lekkers bij de 
koffie. 
En koks en kokkinnen om salades voor 8 personen te maken. 
Voor informatie kunnen jullie terecht bij: zie uitnodiging 
 
Wij hebben er veel zin in, en heten jullie dan ook van harte welkom. 
 

 
 
 
UITNODIGING 
 
Beste allen, 
 
De ‘commissie startzondag’ is een mooie dienst, lunch en activiteit voor 
iedereen aan het organiseren  
 
Programma:  

 Kerkdienst 10.30 uur 

 Koffie met lekkers  

 Lunch  

 Activiteit  
 

 
Wij zien er naar uit jullie te ontmoeten en er een gezellige dag van te 
maken. 
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ANTWOORDSTROOK om op te geven, graag voor 25 augustus 

 
Wij/ik komen 8 september naar   

o Kerkdienst 10.30u                                                              0 ja       
0 nee 
 

o Koffiedrinken met iets lekkers                                  0 ja       
0 nee 
 

o Lunch         0 ja       
0 nee 
 

o Activiteit                                                 0 ja       
0 nee 
 

o Aantal personen    ……………… 
 
 

o Heeft u een allergie, zo ja: waar moeten wij rekening mee houden. 
 
 

o Ik ben vegetarisch 
 
 
De antwoordstrook kunt u inleveren, mailen of telefonisch doorgegeven 
bij: 
 
Lenie:  06 27187352 - email: lenieintveld@hotmail.com 
 
Marga: 06 15461442 - email: margavanalphen@hotmail.com 
 
Mieke:  06 30275046 - email: mkderuiter@hetnet.nl 
 
VERVOLG GROENE KERK 
 
Vorig najaar was de Groene Kerkendag genaamd “Groengelovig” de 
aanzet tot het ontstaan van het groene team in Oud Gastel. 
Ook komend najaar zal deze dag weer worden georganiseerd. Dit keer in 
Utrecht in de Geertekerk op zaterdag 12 oktober.  
 

mailto:lenieintveld@hotmail.com
mailto:margavanalphen@hotmail.com
mailto:mkderuiter@hetnet.nl
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De organisatie is o.a. in handen van EO, Kerk in Actie, Tearfund, 
Christenunie, ND en Micha Nederland. 
Het overkoepelende thema luidt: In beweging voor Gods Schepping.  
 
Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt 
 
Bevlogen sprekers zullen hun overwegingen en inzichten plenair met ons 
delen over verantwoord leven, hoopvol christenzijn en inspirerend 
handelen. Ook zijn er kleinschalige workshops met diverse praktische 
thema’s. 
Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste 
strategieën tegen armoede en onrecht wereldwijd. 
Eenieder (ook uit Oudenbosch!) die dit ook belangrijk vindt, is van harte 
uitgenodigd om mee te gaan. 
Het zou fijn zijn om van elkaar te weten wie er gaat, om samen te kunnen 
reizen en de keuze van de workshops op elkaar af te stemmen. 
U kunt nadere info krijgen bij ondergetekende (mkderuiter@hetnet.nl) en 
op de website https://groenekerken.nl/groenekerken-dag/ 
 
Graag tot ziens/ tot de volgende keer. 
Mieke de Ruiter 
 
 
KINDERNEVENDIENST 
 
In augustus hebben we de verhalen gehoord en gezien over David.  
Op de startzondag, 8 september, gaan we mee met het jaarthema: 
 

‘ALS NIEUW!  LEVEN IN HET LICHT VAN GODS KONINKRIJK’. 
 
Op de startzondag, 9 september, op 22 september en op 6 oktober 
hebben we het over:  
                 Mattheus 20:1-16. De arbeiders in de wijngaard. 
 
KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
 
Mevr. L.J.M. Korteweg is verhuisd van Wilhelminastraat 43, 4751 CG Oud 
Gastel naar Koelestraat 43, 4751 CC Oud Gastel 

mailto:mkderuiter@hetnet.nl
https://groenekerken.nl/groenekerken-dag/
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
 
 
DIACONIE OUDENBOSCH 
 
 
Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714 
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch 
  

============================== 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
 
 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
 
 
DIACONIE  GASTEL & KRUISLAND 
 
Bankrekeningnr.  NL94 RABO 0373 7381 02  
  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland 
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Hier had uw advertentie kunnen 

staan! 
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DE EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
 
25 augustus        9.00 uur   Ds. F. de Ronde, Barendrecht 
 
 1 september      10.30 uur  Ds. Ch. Inkelaar de Mos, 
   Startzondag in het Arboretum 
 
 8 september        9.00 uur  Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
15 september      10.30 uur  Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
22 september        9.00 uur  Ds. H.J.Inkelaar, viering H.A. 
 
29 september      10.30 uur  Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 

GASTEL & KRUISLAND 

 
25 augustus          10.30 uur  Ds. F. de Ronde, Barendrecht 
 
 1 september           9.00 uur  Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, koffie  
                                               drinken   
 
 8 september         10.30 uur  Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, 
                                               Startzondag  
 
15 september           9.00 uur  Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
22 september         10.30 uur  Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A. 
 
29 september           9.00 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos   

 
 

 


